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Zondag 21 april  2024 – 11.15 uur 
Vierde zondag van Pasen (jaar B) 

ROEPINGENZONDAG 

1e Heilige Communie viering 

  het Hartebrugkoor.  

Voorganger: pastoor Jeroen Smith 
 

 

 

voor de mis 

 
 

openingslied 
 

vaste gezangen 
 

bij het offertorium 
 

bij de communie 

 

 
 

na de communie 
 

na de zegen 

 

 
organist 
 

dirigent 

 

 

Allegro' uit Concerto I, BWV 592/1 –  

Johann Sebastian Bach 
 

Christus die verrezen is 
 

uit de Mis van Stategier 
 

Zingt een nieuw lied – Psalm 95 
 

Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731 –  

Johann Sebastian Bach 

Ave verum corpus - Wolfgang Amadeus Mozart 
 

Ave Maria van Pandolfo 
 

U zij de glorie 

Presto' uit Concerto I, BWV 592/3 –  

Johann Sebastian Bach 
 

Jan Verschuren 
 

Ronald Dijkstra 
 

 

 

 

Het secretariaat van de Hartebrugkerk is nog tot eind april telefonisch niet direct 

bereikbaar. Wel per e-mail en deze wordt één keer per dag gelezen en eventueel 

verder behandeld.                   Wim Barning is t/m 27 april a.s. afwezig. 
 



misintenties 
 

     Jan van Loon Jan de Winter 

     Lidy Karremans Fia Preenen – van Leeuwen 

     Bart Klein Familie de  Romijn 

     Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

 Bernard Krabbendam     Ouders de Goede-Juffermans 

 Denis en Marie-José Schils-Rommens     Ger Marcellis 

     Hans en Toos Wijgers-Mandemaker Echtpaar  Cornelisse – de Romijn 

  
 

Zondag 

28 april 

  

 

11.15 Eucharistieviering 

Voor de laatste keer is Pater Joachim Oude Vrielink ofm.  

onze voorganger. 

Schola 
 

 

Zondag 

5 mei 

 

 

11.15 Eucharistieviering en kinderwoorddienst  

Voorganger:  Pastoor Ad van der Helm 

Hartebrugkoor 
 

 

ZATERDAG 27 APRIL 2024 

Koningsdagconcert door Jan Verschuren 

  AANVANG 20 UUR     TOEGANG € 10,--  

bestemd voor de restauratie van het orgel 
 

Roepingenzondag vandaag. 
 

   Het thema van Roepingenzondag is: 

“Wat vraagt God van jou?” 
 

Deze vraag kan worden beantwoord als je hem in gebed voorlegt aan de 

Heer. Maar niet alleen in gebed, ook in de gemeenschap van de Kerk mag 

je samen met anderen zoeken naar het antwoord op deze vraag. Nooit 

alleen, altijd samen. 
 

De collecte is vandaag speciaal voor de priester- en diakenopleiding van 

ons bisdom, Vronesteyn. 
 

Tevens wordt uw gebed gevraagd. Aan het einde van de viering wordt u 

een gebedsprentje aangeboden om mee naar huis te nemen en uiteraard 

thuis te bidden 



 

Den Haag             16 april 2024 
 

Een hand - Een van de Schilderijen van Rien Poortvliet is die van een hand. Rien 

Poortvliet was een kunstschilder en een gelovig man met een grote bewondering 

voor Gods Schepping. Als je goed kijkt naar die hand dan zie dat het een open 

wenkende hand is. Een hand die zich naar jou als lezer uitstrekt. De hand bevat 

geen criteria, geen voorkeuren of afkeuren, hij wenkt en roept: ‘Jou heb ik nodig, 

zoals je bent, om wie jij bent’. Het is de hand van Jezus.  
 

De Goede Herder – Elk jaar wordt in het vierde weekend na Pasen, 

Roepingenzondag gevierd.  Deze zondag wordt ook wel de zondag van de Goede 

Herder genoemd, naar de evangelielezing over de Goede Herder. Jezus zegt hierin: 

“Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.” Maar 

ook: “Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.” Jezus weet wie Hij roept, Hij kent 

ons. 
 

Horen met de oren van de ziel – Over dit geroepen zijn en gekend worden staat een 

prachtig meditatief stukje in de Navolging van Christus van Thomas van Kempen. 

Na de Bijbel is dit het meest gelezen boek in onze Christelijke traditie. U begrijpt het 

al, ik wil dat graag met u delen. Zo staat daar geschreven: ‘Horen wil ik wat de Heer 

God in mij spreekt’ (Ps 85, 9). Zalig de ziel die de Heer in zich hoort spreken en uit 

zijn mond een woord van vertroosting verneemt. Zalig de oren die de stromen van 

het goddelijk fluisteren opvangen en van het geklets van deze wereld niets 

opmerken. Zalig heel zeker de oren die niet de stem buiten horen schallen, maar die 

de waarheid vanbinnen horen onderrichten. Wat hier wordt bedoeld is dat wij onze 

ziel te luisteren leggen naar wat de Heer God - in mij – fluistert en waar Hij mij toe 

roept. 
 

Roepingen – Het thema van dit Roepingenweekend sluit daar op aan: “Wat vraagt 

God van mij?”.  In zijn brief aan de pastorale beroepskrachten schrijft onze oud-

pastoor, die zoals uw weet ook de rector van Vronesteyn is: “De zorg voor de 

roepingenpastoraal in ons bisdom gaat ons allemaal aan.” Hoe, vraagt u zich 

misschien af, kunnen wij bijdragen in die zorg ? Tot zijn leerlingen en dus ook tot 

ons, zegt Jezus bij monde van Matteus: “Vraagt daarom de Heer van de oogst 

arbeiders te sturen om te oogsten” (Mt 9:35-38). In dit weekend is dat vooral door 

ons gebed om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieus leven.  

Dankbaarheid -  Naast dit bidden om roepingen hoop ik dat dit weekend ook een 

feest mag zijn van dankbaarheid. Dankbaarheid voor de velen onder ons, gewijd of 

toegewijd, die ja hebben gezegd op die roep van Jezus. De vrouwen en mannen, oud 

en jong, recht van lijf en leden of in hun leven beperkt, de doeners en de bidders, 

vrijwilligers of beroepskrachten, die zich met heel hun hart en ziel inzetten voor de 

Heer en Zijn Kerk. Er is in dat opzicht veel om dankbaar voor te zijn. Of zoals de 

psalm ons dit weekend doet bidden: ‘Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 

eindeloos is zijn erbarmen. 

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker 



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 
 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 

Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 

Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 
 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 

in de maand april uitsluitend per email. 
 hartebrugkerk@kpnmail.nl 

website: www.hartebrug.nl 
 

 

Pastoor: Jeroen Smith 

jhsmithpr@gmail.com  071-5130700 
 

Kapelaan: Daan Huntjens 

kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl 
 

 

Museum Greccio: Henk Miedema 

www.hartebrug.nl/museum-greccio  

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 
 

Kerkbijdrage: 
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

                    t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 
 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 

823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie te Leiden.                                                                   

 

QR-Code 14/4   € 51,--        Donatiezuil 14/4  € 96,-- 

      Collecte: Pasen € 929.05      07/04 € 183.45 
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