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Zondag 7 Januari 2024 – 11.15 uur 
Eucharistie viering en kinderwoorddienst 

Openbaring van de Heer ( (jaar B) 

 het Hartebrugkoor 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders  
 

 

voor de mis 

 

 

vaste gezangen 

 

bij het offertorium 

 

 

bij de communie 

 
 

 

na de zegen 

 

organist 
 

dirigent 

 

Votre bonté grand dieu, thema en vijf variaties - 

Claude Balbastre 

 

uit de Messe brève - Charles Gounod. 

 

Die Könige - Peter Cornelius  

(solo Dorien van Rumt) 

 

Noël languedocien "Laisse-moi dormir" –  

Jean Bouvard 

In the bleak mid-winter - Gustav Holst 

 

Tollite hostias - Eugène Gigout 

 

Jan Verschuren 
 

Ronald Dijkstra 

 
 

 

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie gaan deze week van start. 

Er liggen nog aanmeldingsformulieren achter in de kerk. De begeleiders (Maaike 

Victoria) zijn beschikbaar voor een gesprek na de viering. 
  

De nieuwe Kinderbrug, onze nieuwsbrief voor gezinnen, ligt achter in de kerk. 
 

 



Misintenties 
 

    Mgr .Harrie Smeets,  

    oud-bisschop van Roermond 

 

Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 
 

    Cora Geerlings Jan de Winter 

Fia Preenen – van Leeuwen Familie de  Romijn 

    Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

Bernard Krabbendam     Ouders de Goede-Juffermans 

    Bart Klein Echtpaar  Cornelisse – de Romijn 

         Ger Marcellis 
 

    Ouders Barning-Overduin 
  

 

Zondag 

7 januari 2024 

 

 

Na de viering kunt u achter in de kerk de huiszegen  

voor 2024 ontvangen. En daarna: 

Nieuwjaarsreceptie in de Romanuszaal 
En kinderlunch 
 

 

Zondag 

14 januari 

 

 

11.15  uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 

Schola 
 

 

Zondag 

21 januari 

 

 

11.15  uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Hartebrugkoor 

Laatste viering met Pastoor Walter Broeders als voorganger 

Na de viering: koffie/thee in de Romanuszaal en ook 

gelegenheid tot afscheid nemen. 
 

 

Zondag 

28 januari 

 

 

11.15  uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm 

Schola 

13.00 uur Doopviering van Anisa Johanna van Hemert 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
 

 

 

Onze catecheseclub, de Vriendjes van Franciscus, gaat ook weer van start. Wij 

komen bij elkaar op zaterdag 13 januari om 15.30 uur in de bijsacristie. Kinderen 

vanaf groep 5 zijn welkom om mee te doen met deze vrolijk en interactieve 

activiteit. Meer informatie vindt u in de flyer achter in de kerk. 
 

 

 

Zondag 28 januari a.s. is er gelegenheid om afscheid te nemen van onze pastoor 

Broeders in een speciale Vesperviering met er na receptie. 

Aanvang 15.30 uur In De Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude 
 



Vronesteyn, woensdag 3 januari 2024. 
  

In een recent onderzoek is gebleken dat acht op de tien Nederlanders prima kan 

leven zonder Jezus. Het ‘verhaal van Jezus’ gaat in hoog tempo verloren in 

Nederland. Jezus wordt niet meer relevant gevonden, en Gods Zoon is Hij al 

helemaal niet meer. Lang hebben wij de slogan gehoord: ‘Kerk nee, Jezus ja,’ maar 

ook dit schijnt niet meer stand te houden. En toch zoeken mensen naar zingeving en 

laten zich dan blijkbaar niet meer inspireren door de woorden van Jezus. ’Een 

levensbeschouwelijke ramp.’, zei theoloog Mickers in een interview.                                                              
  

Zin — De zin van ons leven heeft Christus voorgeleefd: God lief te hebben en de 

naaste als onszelf, het zogenaamde dubbel gebod van de liefde: ‘Met heel uw hart 

en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. 

Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’ (Mattheüs 22:37-39). Het 

aangaan van een liefdevolle en zorgzame relatie kan de zin van ons leven 

versterken. Want juist wie liefde en vriendschap kan geven, ontvangt ook veel liefde 

en vriendschap terug. Zorg dragen voor mens en samenleving, 

verantwoordelijkheid dragen voor elkaar geeft voldoening aan het leven van 

mensen, noem het genade! 
 

Lijden — De Heer Jezus heeft het lijden met ons willen delen door het lijden te 

aanvaarden tot de dood op het kruis! Hij is solidair met de mensen die moeten 

lijden. Er zijn zovele vormen van lijden in onze wereld, denk aan de 

oorlogsgebieden, de gebieden met aardbevingen, de zieken, de kwetsbare oudere 

mensen in de vele verpleegtehuizen. Christelijk leven is niet een leven zonder lijden, 

maar we mogen beseffen in ons leven (en dat gaat niet altijd 1 – 2 – 3 vanzelf) dat 

Hij dat lijden met ons meedraagt. 
 

Eindigheid — Christus is de eersteling die uit de doden is opgestaan. Hij is de 

verrezen Heer. Na de Goede Vrijdag komt er een Stille Zaterdag en daarop volgt het 

Pasen. Zij die met Christus verbonden zijn, mogen hopen op een thuiskomst bij 

Hem. Dan is de eindigheid geen einde, maar voortzetting met een nieuw begin. 

Voor mij is dat hoopvol. Ik val niet in het zwarte gat, maar wordt opgevangen op de 

vleugels van Gods liefde! Hoe dat is, ik laat mij verrassen. Ik weet wel: Hij laat mij 

niet los, Hij houdt van mij, Hij is er!! 
 

Zegenbede — A.s. zondag vieren wij Driekoningen. De wijzen uit het Oosten 

bezoeken de stal, waarin Jezus geboren is en aanbidden het Kind. Traditiegetrouw 

krijgen wij de zegenbede uitgereikt: Christus zegene dit huis! Christus mansionem 

benedicat. Dat onze huizen gezegend mogen zijn en wij aan de hand van Jezus’ 

woorden ons leven mogen leven inrichten. 

Op de grote levensvragen heeft Jezus een antwoord! In dit nieuwe jaar mogen wij 

samen werken aan dat antwoord door gelovig samen te komen, te zingen, de 

Schriften te lezen en door Hem gevoed te worden, zo horen wij niet bij die acht, 

maar bij die twee die Jezus WEL nodig hebben.  

Zalig Nieuwjaar, Pastoor Broeders 



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 
 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 

Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 

Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 
 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 

Elke vrijdag van 10.30-13 uur  071-5120401 

 andere dagen uitsluitend per email. 

 hartebrugkerk@kpnmail.nl 

website: www.hartebrug.nl 
 

Pastoor Walter Broeders 

w.p.l.broeders@gmail.com 

06-27140117 
 

 

Museum Greccio: Henk Miedema  

www.museumgreccio.nl- 

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 
 

 

Kerkbijdrage: 
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

                    t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 

 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons 

RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.  HH Petrus en Paulus 

Parochie Leiden. 
 

QR-Code 31/12 € 43,--   Donatiezuil 31/12 € 70,-- 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
http://www.hartebrug.nl/
mailto:w.p.l.broeders@gmail.com
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