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Zondag 29  Juni 2025 – 11.15 uur 
Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Hoogfeest van de Heilige Petrus en Paulus (jaar C) 

het Hartebrugkoor   

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 
 

 

 

 

Voor de mis 

 
 

Openingslied 

 

Vaste gezangen 

 

 

Gloria Lied 

 

Tussenzang 

 

Offertorium 

 

Bij de communie 

 

 

 

Na de zegen 

. 

 

Organist 

 

Dirigent 

 

 

Paraphrase over 'Gelukkig is het Land' – 

Jacob Bijster   . 
 

Lied aan het Licht (GvL. 489) 

 

Kyrie, Sanctus en Agnus Dei uit de Mis voor de 

zondagen van Herman Strategier 

 

Dankt, dankt allen God. (GvL. 415) 

 

Alles wat adem heeft love de Heer (GvL 150 II) 

 

O Salutaris - Léon Boëlmann 

 

Voluntary II - John Stanley  

Jesus bleibet meine Freude (uit cantate 147) - 

Johann Sebastian Bach 

 

Hymne voor het jubeljaar: “Pelgrims van hoop” 

Toccata - Eugène Gigout 

 

Jan Verschuren 

 

Ronald Dijkstra 

 

 



Misintenties 
 

      Margaretha Maria de Geest-Barends Bert Kreuger 

      Familie de Romijn Joannes en Maria van Kampenhout 

      Ouders Socci-Santomo Echtpaar Cornelisse – de Romijn 

 

VIERINGEN DE KOMENDE TIJD: 
 

 

Zondag  

6 juli  

 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens 

Schola                    Voedselbank staat dan achter in de kerk!! 

 

Zondag  

13 juli  

 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 

Hartebrugkoor 

 

Zondag  

20 juli 

 

 

11.15 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith 

Schola 
 

 

Bedevaarten 
Kevelaer, Maria Troosteres der Bedroefden: 

 

Haagse Bedevaart: 3-daagse bedevaart van donderdag 7 t/m zaterdag 9 

augustus 2025 of  1-daagse bedevaart op vrijdag 8 augustus 2025 o.l.v. 

Pastoor Smith. Haagse Bedevaarten, p/a Martinuslaan 17, 2273 AN 

Voorburg  06 498 900 02 
 

Leidse Bedevaart in samenwerking Groene Hart bedevaart. 

Van maandag 1 september t/m woensdag 3 september 2025 

Inl. en opgave:  Wim Barning ofs, secretariaat Hartebrug, 06-53712650 

o.l.v. Pastoor Glas Roelofarendsveen en Pastoor Bosma, Lisse 

Beide pastores bekend van de zondagse eucharistievieringen op de kro tv 
 

            

 

Op zondag 6 juli hebben wij onze laatste kinderwoorddienst vóór de 

vakantie. Na de viering is er een eenvoudige kinderlunch. Alle gezinnen 

krijgen een “vakantiekoffer” uitgereikt met spelletjes, verhalen, 

kleurplaten en de nieuwste editie van de Kinderbrug. Na de vakantie 

beginnen we weer met een kinderwoorddienst op zondag 7 september 
 



Zo’n twaalf en een half jaar geleden is bij de oprichting van onze parochie gekozen 

voor de naam HH. Petrus en Paulus. In de wandelgang liefdevol afgekort tot 

HHPP. Deze patronen van onze parochie en steunpilaren van de Kerk worden vaak 

in een adem genoemd. Toch hebben ze beiden een duidelijke eigen identiteit en 

inbreng. Misschien zou je wel kunnen zeggen dat ze daarmee de spanbreedte 

vormen van onze Kerk. We hebben een Heilige Schrift, een Kerk, een traditie met 

haar geloofsleer en een veelkleurig palet in de beleving daarvan. 

Steunpilaren — Petrus leren we in de Schrift kennen als visser, vaardig in zijn 

kennis van vis, net en boot. Hij is gedreven, enthousiast maar ook impulsief. Paulus 

leren we kennen als ‘een late roeping’. Hij is goed geschoold, een denker en meer 

beschouwend van natuur. Ze staan in een verschillende relatie tot Jezus en hebben 

een verschillende opdracht en zending als het om het geloof gaat. En als zodanig 

staan ze niet alleen soms tegenover elkaar maar vullen veel vaker elkaar ook aan. 

Twee steunpilaren. 

Gebreken —  Het is geen geheim dat zowel op Petrus als op Paulus wat aan te 

merken valt. In de nacht van de overlevering trekt Petrus zijn zwaard om Jezus te 

verdedigen om nog in dezelfde nacht tot driemaal toe te zeggen dat hij Jezus niet 

kent. En dan Paulus: die is, als hij nog Saulus heet, een verwoed vervolger van de 

jonge Kerk. Menselijkerwijs gesproken zou je eigenlijk moeten zeggen: deze twee 

mensen zijn helemaal niet geschikt om de grote leiders in de Kerk te worden. Toch 

brengen ze juist met  hun fouten en gebreken aan het licht dat Kerk-zijn niet alleen 

het werk is van de Heilige Geest maar dat God werkt met, in en door mensen. 

Roeping —  Zou je gelet op Petrus en Paulus kunnen zeggen dat Jezus in de mensen 

die Hij roept voor zijn dienstwerk niet op zoek is naar volmaakte gelovigen en 

perfectie? Dat Hij op zoek is naar mensen met een doorleefd geloof die weten van 

vallen en daaruit opstaan? Dat Hij dus op zoek is naar ons? Daarbij niet kijkend 

naar onze tekortkomingen, maar naar de mens die wij ten diepste zijn en de 

mogelijkheden die wij hebben. Onverschillig of we nu meer een Petrus of een 

Paulus zijn. 

De vraag —  Gezien zijn, gekozen en geroepen worden is echter maar één kant van 

de medaille. De andere is de vraag die Jezus aan Petrus stelt: ‘Wie zeg jij dat Ik 

ben?” Met andere woorden: “Wie ben ik voor jou?” Een vraag die Hij ook aan ons 

stelt. “Mens, wie ben ik voor jou? Welke plaats heb ik in jouw leven? Bevind ik me 

in de marge van jouw drukke bestaan, voorbehouden aan de zondagmorgen? Of 

ben ik het centrum van dat leven, de bron van waaruit jij handelt en leeft?” Wees 

gerust: voor het antwoord is geen deadline. Daar hebben we ons hele leven voor. 

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker 



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 
 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 

Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 

Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 
 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs 

ook voor opgave ziekencommunie en huisbezoek. 
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur) 

En elke dag via email: 

hartebrugkerk@kpnmail.nl 

website: www.hartebrug.nl 
 

Pastoor: Jeroen Smith 

jhsmithpr@gmail.com  071-5130700 
 

Kapelaan: Daan Huntjens 

kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl 071-3626310 
 

 

Museum Greccio: Henk Miedema 

www.hartebrug.nl/museum-greccio  

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

               NL12 INGB 0000 558718  t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 

 

Kerkelijke bijdrage 
 

 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk  

zien wij graag tegemoet op bankrekening:  

NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Hartebrug 

Kerkbijdragen te Leiden .U kunt in de belastingaangifte 

gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer:  823765714 

t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie te Leiden. 
 

QR-code: 22/06  € 45,00 en donatiezuil: 22/6 € 110,00  

Collecte: 08/06 € 489.60 en 15/06 € 236.70 
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