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WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 56 -Nr.14

ae Weekrug

Zondag 6 april 2025 - 11.15 uur

Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Vijfde zondag in de veertigdagentijd (jaar C)
de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens

Voor de mis

Vaste Gezangen

Tussenzang
voor het evangelie

Offertorium

Bij de communie

Na de zegen

Echofantasie d-klein - Jan Pieterszoon Sweelinck
uit de 17e mis.

Attende Domine.

Offertoire - Alexandre Guilmant

Herzlich lieb hab' ich dich, o Herr —
Melchior Schildt

Fuga G-moll, BWV 578 - Johann Sebastian Bach

Organist Jan Verschuuren
Dirigent Ronald Dijkstra
Misintenties
Bernard en Gerda Krabbendam-v.d.Akker Joannes en Maria van Kampenhout

Ouders Socci-Santomo

Echtpaar Cornelisse — de Romijn

Familie de Romijn

Peter en Tiny de Goede

Akice van Dam-Schilder

Hans en Toos Wijgers-Mandemaker




VIERINGEN DE KOMENDE TIJD

Zondag 13 april 11.15 uur: Eucharistieviering

PALMPASEN Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.
Hartebrugkoor

HARTEBRUGKERK

Donderdag 17 april 19 uur: Eucharistieviering

WITTE DONDERDAG | Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.

MARIA Maria Middelares Koor

MIDDELARES KERK

Vrijdag 18 april 11 uur Kinderkruisweg

GOEDE VRIIDAG 15 uur Kruisweg
19 uur Goede Vrijdag plechtigheden
HARTEBRUG KERK | Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.

Schola

Zaterdag 19 april 21 uur Paaswake

St PETRUSKERK Voorganger: Don Remery
Petruskoor

Zondag 20 april 11.15 uur: Eucharistieviering

1: PAASDAG Voorganger: Pater Frans Gerritsma ofm
Hartebrugk

HARTEBRUG KERK | T onrugioor

De opbrengst van het kindermarktje voor de vastenactie heeft € 228,60
opgebracht. Iedereen Hartelijk dank!

Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend aan kinderen en volwassenen op
zaterdagmiddag 15 november a.s. Kinderen mogen meedoen vanaf groep 8. Er is
een ouderavond via Zoom op maandagavond 12 mei 20u-21u waar uw meer over
het voorbereidingstraject kunt leren. De voorbereidingen beginnen op woensdag

14 mei van 18.45u- 20.15u in de Sint Joseph kerk. Voor kinderen vanaf 15 jaar en
volwassenen is er een aparte voorbereiding. Aanmelden via:
secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl met hartebrug.youth@gmail.com in cc.”




Ook dit weekend horen we een vertrouwd evangelie, over een vrouw die betrapt is
bij overspel. Over de man met wie ze het overspel bedreef, wordt gezwegen. Met
deze vrouw proberen de Schriftgeleerden en Farizeeén Jezus in de val te lokken. Het
is een politiek-juridisch spel: op hun vraag of de vrouw gestenigd moet worden, zal
zowel een bevestigend als een ontkennend antwoord Jezus in de problemen
brengen. Zegt Hij ‘ja’, dan is Hij in strijd met de regelgeving van de Romeinse
bezetter. Zegt Hij ‘nee’, dan is Hij in strijd met de wet van Mozes. Jezus laat zich
niet vangen. Hij antwoord met een moreel tegenwoord: ‘Wie zonder zonden is, mag
de eerste steen gooien’.

Wonderlijk — Eigenlijk is het een wonderlijk verhaal. Naar stijl en inhoud is het
wezensvreemd aan het Johannesevangelie. Naar inhoud rammelt het aan alle
kanten. Wat het echt wonderlijk maakt, is dat er tweemaal wordt verteld dat Jezus
op de grond schreef. Wat Hij schreef wordt niet vermeld. Waarom Hij dat deed
evenmin.

Commentaar — Omdat niet iedere Bijbellezer ook meteen een deskundige is bestaat
er zoiets als Bijbelcommentaren. Dat zijn min of meer wetenschappelijke
verhandelingen over ‘de tekst en uitleg’ van de Bijbel. Wie deze twee verzen
opzoekt merkt al snel dat daar heel wat over geschreven is. Er wordt gesproken
over Jezus die wegkijkt, met Zijn houding letterlijk afstand neemt van wat er
gebeurt om er Zijn kijk op de zaak tegenover te stellen. Of Jezus die een lijstje
zonden opschrijft waar de omstanders zich aan kunnen spiegelen. Goede opties
natuurlijk. Toch geven ze niet echt een antwoord op wat Jezus schreef.

Hartje — Wat nu als Jezus niet schreef maar een hartje tekende? Alsof Hij daarmee
zou willen zeggen: “Jij, mens, bent geliefd. Wat je ook doet, wat je ook laat,
ondanks alles.” Een vluchtig symbool hier op de grond getekend en niet in steen
gebeiteld zoals de Wet.

Aanklagers — Of het nu door Jezus” woorden komt of door wat op de grond staat te
lezen, de aanklagers druipen af. Een voor een. Eerst vallen de stenen, dan draaien
de voeten en dan is er niemand meer dan alleen de vrouw. Jezus is haar niet tot een
oordeel, haar eigen handelen is dat wel. Niet meer zondigen dus, omkeren en gaan
leven naar Gods bedoeling.

Kansrijk — Deze laatste woorden maken dit evangelie ook wonderlijk. We leven in
een wereld waarin een oordeel snel is geveld. Waar je niet altijd meer kunt
vertrouwen op wat er gezegd wordt of geschreven staat. Waar liefde niet altijd de
grondtoon is als het gaat om het oplossen van ruzies en conflicten. Hoe anders dan,
hoe hoopvol klinken de woorden van Jezus: ‘Ik veroordeel u niet’. Want zo is het
toch maar mooi: Jezus heeft een hekel aan zonden maar heeft zondaars lief. Niet de
Wet en de regels hebben bij Hem het laatste woord maar de liefde. En precies dat
maakt ons zo ongelofelijk kansrijk — zoals ook blijkt uit onderstaand gedicht.

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker



Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 — 13 uur)
En elke dag via email:
hartebrugkerk@kpnmail.nl
website: www.hartebrug.nl

Pastoor: Jeroen Smith
jhsmithpr@gmail.com 071-5130700

Kapelaan: Daan Huntjens
kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl 071-3626310

Museum Greccio: Henk Miedema
www.hartebrug.nl/museum-greccio
Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

Misintenties:

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718 t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkelijke bijdrage

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk

zien wij graag tegemoet op bankrekening:

NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen
te Leiden .U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van
ons RSIN/fiscaal nummer: 823765714 t.n.v. HH Petrus en
Paulus Parochie te Leiden.

QR-code: 30/3 € 60,00 en donatiezuil: 30/3 € 185,00
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