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Zondag 7 april  2024 – 11.15 uur 
Beloken Pasen (jaar B) 

Eucharistie viering en kinderwoorddienst 

Doopplechtigheid van Elias en Luna Ladan 

   het Hartebrugkoor.  

Voorganger: pastoor Jeroen Smith 
 

 

 

voor de mis 

 

vaste gezangen 

 

 

bij het offertorium 

 

 

bij de communie 

 

 

 

na de zegen 

 

organist 
 

dirigent 
 

 

 

Sonata II - Felix Mendelssohn-Bartholdy 

 

uit de Missa Sacratissimi Cordis Jesu –  

J.A. Korman.. 

 

He is risen - Percy Whitlock  

Scherzo - Eugène Gigout 

 

Allegro cantabile' uit Symphonie V –  

Charles-Marie Widor 

Tantum ergo - Joh. Winnubst 

 

Toccata - Flor Peeters 

 

Jan Verschuren 
 

Ronald Dijkstra 
 

 

 

Na de viering is er koffie/thee in de Romanuszaal. U bent harte uitgenodigd !!! 

 

Het secretariaat van de Hartebrugkerk is de gehele maand april telefonisch niet 

direct bereikbaar. Wel per e-mail en deze wordt één keer per dag gelezen en 

eventueel verder behandeld.                   Wim Barning is t/m 27 april a.s. afwezig. 



misintenties 
 

     Jan van Loon Jan de Winter 

     Alice van Dam-Schilder Fia Preenen – van Leeuwen 

     Bart Klein Familie de  Romijn 

     Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

 Bernard Krabbendam     Ouders de Goede-Juffermans 

     Hans en Toos Wijgers-Mandemaker Echtpaar  Cornelisse – de Romijn 
 

 
 

Zondag 

14 april 
         

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 

Schola 
 

 

Zondag 

21 april 
 

  

11.15  uur Eucharistieviering en 1e Heilige Communie. 

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. 

Hartebrugkoor 
 

 

Zondag 

28 april 

  

 

11.15 Eucharistieviering 

Voor de laatste keer is Pater Joachim Oude Vrielink ofm.  

onze voorganger. 

Schola 
 

 

 

 

Concert van Practicum Musicae Orkest vrijdag 5 april. Aanvang 20:15 uur 
Prijzen: € 18,- regulier   € 10,- studenten/scholieren- Programma 'Titanen': 

- Ouverture van "Die Geschöpfe des Prometheus" - Ludwig von Beethoven 

- Symfonie nr. 9 "De Grote" - Franz Schubert 
 

 

De jaarlijkse herdenking van de Jodenvervolging in Leiden en 

omstreken ‘Blijvend Gedenken’ op zondag 14 april a.s. om 19:30 uur in de 

St.Petruskerk, Leiden, Tijdens de herdenking zal Arnold Schalks een voordracht 

houden, getiteld: “Speuren naar lotgevallen en nabestaanden, het werk van de 

Werkgroep Stolpersteine Leiden”. 

Een Franciscaanse inspiratiemiddag 

Thema: Een franciscaanse visie op armoede 

Het thema armoede is actueler dan ooit. Onder begeleiding van Pater Gerard van 

Buul ofm uit Megen bespreken we de visie van Franciscus van Assisi op armoede. 

Hoe kan die visie ons bemoedigen in deze tijd?                                                                                                                 

Zaterdag 13 april van 14-16 uur in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude 



Zalig Pasen!  Het mooie van de grote feesten als Kerstmis en Pasen is dat je elkaar 

nog acht dagen lang daarmee geluk mag wensen. Het zijn ook acht dagen om de 

grote mysteries van de Menswording van God en de Verrijzenis te laten bezinken. 

We sluiten het Paas-octaaf komend weekend af met  ‘Beloken’ Pasen, dat letterlijk 

sluiten betekent. 
 

Meer mensen — Het valt me op in de berichten die ik heb terug gehoord dat de 

meeste van onze kerken beter zijn bezocht dan de afgelopen jaren. Het roept de 

vraag op hoe dit komt. Is het onze missionaire activiteit of heeft het ook te maken 

met de tijd waarin we leven? Het eerste werpt zeker voorzichtig zijn vruchten af 

maar het is ook de situatie in de wereld die veel mensen aan het denken zet over 

wat er in het leven echt toe doet.  Bezit, huis en haard zijn vergankelijk en een 

mensenleven is kwetsbaar… Als het om antwoorden gaat op zingevingsvragen 

heeft geloof veel te bieden. 
 

Bidden — Mijn grootmoeder zei altijd: ‘nood leert bidden’. Misschien heeft dat 

ermee van doen. De paus roept in ieder geval bij herhaling op om te bidden voor de 

noden in de wereld, voor de slachtoffers van oorlog en natuurgeweld. Hij laat 

daarbij zichzelf ook zien als een biddende mens. Niet alleen vanwege de situatie in 

de wereld maar ook met het oog op het Heilig Jaar, dat komende is, heeft de Paus 

een jaar van gebed uitgeroepen. 
 

Heilig Jaar 2025 — In onze Kerk is een Jubeljaar of Heilig Jaar een bijzondere 

periode die door een paus wordt afgekondigd. Centraal staat de verzoening tussen 

mensen onderling en van de mens met God. Bij aanvang van het jubeljaar worden 

de dichtgemetselde ‘heilige deuren’ van grote basilieken in Rome plechtig geopend. 

Rome als de Eeuwige stad en geografische centrum van het Heilig Jaar maakt zich 

nu al op om pelgrimerende gelovigen uit de hele wereld te ontvangen. 
 

Pelgrims van hoop — Het motto van Jubeljaar 2025 is: Pelgrims van hoop. ‘Want,’ 

zo zegt paus Franciscus: ‘we moeten de vlam van de hoop die ons is gegeven 

brandend houden en al het mogelijke doen zodat iedereen de kracht en zekerheid 

terugkrijgt om met een open geest, een vertrouwend hart en een brede visie naar de 

toekomst te kijken. Het jubileum dat op handen is kan veel helpen om een klimaat 

van hoop en vertrouwen te herstellen.’ 
 

Jaar van Gebed – Om ons daarop voor te bereiden heeft paus Franciscus 2024 

uitgeroepen tot Jaar van Gebed. Als het om bidden gaat is het niet altijd makkelijk 

om de goede woorden te vinden. Paus Franciscus vraagt extra aandacht voor het 

vertrouwde gebed dat Jezus ons heeft geleerd, het ‘Onze Vader’. Op de gebedskaart 

die is uitgebracht voor dit jaar van gebed staat ook dit gebed centraal. Zelf ga ik 

graag te raden bij de H. Teresa van Avila. Over bidden zegt zij: ‘Het schijnt mij toe, 

dat bidden niets anders is dan een goed gesprek met een vriend, van wie je weet dat 

die van je houdt. Ik wens ons graag een tijd toe van goede gesprekken, met die 

Vriend.    

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker 



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 
 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 

Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 

Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 
 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 

in de maand april uitsluitend per email. 
 hartebrugkerk@kpnmail.nl 

website: www.hartebrug.nl 
 

 

Pastoor: Jeroen Smith 

jhsmithpr@gmail.com 

071-5130700 
 

 

Museum Greccio: Henk Miedema 

www.hartebrug.nl/museum-greccio  

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 
 

Kerkbijdrage: 
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

                    t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 

823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie te Leiden.                                                                   

 

QR-Code 31/3  € 50,-- Donatiezuil 31/3  € 152,--  

Totaal voor vastenactie: € 760.40 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
http://www.hartebrug.nl/

