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Zondag 4 Februari 2024 – 11.15 uur 
Vijfde zondag door het jaar (jaar B) 

Eucharistie viering en kinderwoorddienst 

  het Hartebrugkoor 

de komende communicanten stellen zich aan ons voor 

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith 
 

 

voor de mis 

 

 

vaste gezangen 

 

 

 

 

bij het offertorium 

 

bij de communie 

 

 

na de zegen 

 

organist 
 

dirigent 

 

Wer nur den lieben Gott lässt walten, 7 versetten - 

Georg Böhm 

 

Kyrie, Gloria en Agnus Dei uit de Messe in C 

(“Windhaager Messe”) en  

Sanctus en Benedictus uit de Choral Messe –  

Anton Bruckner. 

 

Locus iste - Anton Bruckner 

 

Aria Sebaldina - Johann Pachelbel 

Tantum ergo - Anton Bruckner 

 

Concerto IV, BWV 595 - Johann Sebastian Bach 

 

Jan Verschuren 
 

Ronald Dijkstra 

 

 

Na de mis is er weer een gezellig samenzijn in de Romanuszaal 

met koffie/thee.   U komt toch ook! 

Voor de kinderen is er de kinderlunch 
 



 

De Blasiuszegen 
 

Op 3 februari gedenkt de Kerk de heilige Blasius, Armeense bisschop en martelaar 

uit de 4e eeuw. De ‘Blasius-zegen’ draagt zijn naam. 

Een jongetje dat dreigde te stikken in een visgraat die vastzat in zijn keel, werd door 

het gebed van Blasius ‘gered’. De Blasius-zegen wordt gegeven doordat de priester 

of diaken twee kaarsen tegen de keel houdt en bidt: 

‘Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, behoede de Heer u 

voor keelziekte en alle kwaad. In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige 

Geest.’ Degene die de zegen ontvangt, antwoordt met: ‘Amen’. 

Vandaag kunt u na de Mis naar voren komen om deze zegen te ontvangen.  
 

 

Misintenties 
 

    Pater Leo van Ulden ofm Jan de Winter 

    Petrus Rieff Familie de  Romijn 

    Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

Bernard Krabbendam     Ouders de Goede-Juffermans 

    Bart Klein Echtpaar  Cornelisse – de Romijn 

    Fia Preenen – van Leeuwen Hans en Toos Wijgers-Mandemaker 

    Ger Marcellis  Alice van Dam-Schilder 
 

 

 

 

 

Maandag  

5 februari  

 

11.30 uur Uitvaart van Dhr. Petrus Rieff 

Voorganger: Diaken Gerard Clavel 
 

 

Zondag 

11 februari 

 

 

11.15  uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm 

Schola 
 

 

Woensdag  

14 februari 

 

19 uur as-woensdag Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 

Schola 
 

 

Zondag  

18 februari 

 

 

11.15  uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens 

Hartebrugkoor 
 

 

Zondag 

25 februari 

 

 

11.15  uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 

Schola 
 

 

 



Vronesteyn                      31 januari 2024 

     

Vesper — Het was mijn liefste wens om met een vesperviering mijn pastoraat in de 

parochie af te sluiten: samen bidden en zingen. Met mooie teksten en melodieën. De 

Schrift door Frank Zuure voorgelezen. En wat heb ik genoten van deze viering. 

Precies zoals ik dat wilde. Hulde aan Ans Bulles en de koorleden, solisten, organist 

en pianist.  Het is mijn vaste overtuiging: daar waar mensen met hun talentezingen 

en bidden, is de Heer aanwezig; en dat heb ik echt gevoeld. Heel veel dank ook aan 

het cateringteam, voor hun perfecte service tijdens de receptie: goed georganiseerd 

en vriendelijk, zoals altijd! 
  

Afscheid — Het is daarbij geen groot geheim dat ik afscheid nemen in het leven van 

mensen niet eenvoudig vind. Ik ben nu eenmaal een mensenmens, die zich bindt 

aan mensen.  Als ik twee woorden goed heb verstaan die bij mijn afscheid door 

mensen zijn verwoord dan zijn dat de woorden verbinding en betrokkenheid. Twee 

belangrijke woorden voor mijn pastoraat. Van daaruit heb ik altijd mijn pastoraat 

vorm willen geven. In de verbinding wil ik mensen met elkaar en met de Lieve Heer 

verbinden. En betrokkenheid uit zich in mijn belangstelling naar mensen. Wat zijn 

hun zorgen, hun blijdschap, hun verdriet en wat hebben zij nodig aan bemoediging. 

Zo wil ik pastor zijn, met en voor u. Dat heb ik meer dan acht jaar mogen doen en 

zoals Ingrid Zuure het zo mooi verwoordde: Jouw voeten zullen je brengen naar de 

plek waar je nodig bent! En zo is het ook. Met deze bemoedigende woorden mag ik 

mijn pastoraat in Leiden en ommelanden afsluiten. 
 

Cadeau’s — ‘Ach, dat had je niet hoeven doen!’ Hoe vaak zeggen wij dit niet als wij 

iets ontvangen? Ik heb het ook gezegd, maar wat heb ik genoten van alles wat u mij 

wilde geven. Teveel om op te noemen. Heerlijke wijnen, zelfgemaakte cadeaus, 

tekeningen, fruitbomen voor in de tuin, een schitterende kaars, boekenbonnen, 

envelopjes, zelfs de Hartebrugspeld. Het staat in mijn studeerkamer, ik kijk ernaar 

en ben dankbaar. Maar vooral dankbaar voor de lieve woorden die u mij in het oor 

fluisterde. Het heeft mij ontroerd, maar ook weer kracht en energie gegeven om 

naar de plek te gaan waar zij mij nodig hebben. 
 

Dit was dan echt de allerlaatste bijdrage in de weekbrug van mij!  

Dag lieve mensen. Het ga u goed. Dank voor uw vertrouwen!  
 

Het goede nieuws is dat Marlene Falke dit gedeelte van de weekbrug gaat 

overnemen. Marlene, veel schrijfgenot! 
 

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders 

 
 

Op zaterdag 10 februari komen de Vriendjes van Franciscus bij elkaar. Wij zullen 

het hebben over de onzichtbare krachten van het universum! Kinderen vanaf 

groep 5 zijn van harte welkom. Wij beginnen om 15. 30 uur in de bijsacristie, 

ingang Lange Mare 79 
 



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 
 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 

Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 

Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 
 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 

Elke vrijdag van 10.30-13 uur  071-5120401 

 andere dagen uitsluitend per email. 

 hartebrugkerk@kpnmail.nl 

website: www.hartebrug.nl 
 

 

Pastoor: Jeroen Smith 

jhsmithpr@gmail.com 

071-5130700 
 

 

Museum Greccio: Henk Miedema  

www.museumgreccio.nl- 

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 
 

 

Kerkbijdrage: 
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

                    t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 

 

 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons 

RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.  HH Petrus en Paulus 

Parochie Leiden. 
 

QR-Code 28/1 € 36,50   Donatiezuil 28/1  € 51,,-- 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
http://www.hartebrug.nl/
http://www.museumgreccio.nl-/

