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Zondag 31 Maart 2024 – 11.15 uur 
Eerst Paasdag (jaar B) 

Eucharistie viering 
   het Hartebrugkoor.  

Voorgangers: pater Thijs Moons ofmconv. en  
diaken Stefan Ansinger o.p. 

 
 
 

voor de mis 
 
vaste gezangen 
 
 
bij het offertorium 
 
bij de communie 
 
 
 
na de zegen 
 
 
organist 
 

dirigent 
 

 
 

Première Choral - César Franck 
 
Missa Brevis in Bes (KV 275) –  
Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
Sequentia: Victimae paschali laudes 
 
Adagio-Vivace uit Sonata IV, BWV 528 –  
Johann Sebastian Bach 
He is risen - Percy Whitlock 
 
Christ is the world’s true light - W.K. Stanton 
Final uit Symphonie I - Louis Vierne 
 
Jan Verschuren 
 

Ronald Dijkstra 
 
 

 

 

Het secretariaat van de Hartebrugkerk is de gehele maand april 
telefonisch niet direct bereikbaar. Wel per e-mail en deze wordt 
één keer per dag gelezen en eventueel verder behandeld. 
 

 



misintenties 
 

     Pater Leo van Ulden ofm Jan de Winter 

     Pater Ton Peters ofm Coby Schoof-Vierhout 

     Bart Klein Familie de  Romijn 

     Levi Aloysius Visscher Cock Barning-Overduin 

 Bernard Krabbendam     Ouders de Goede-Juffermans 

     Hans en Toos Wijgers-Mandemaker Echtpaar  Cornelisse – de Romijn 

     Fia Preenen – van Leeuwen      Joannes en Maria van Kampenhout 

     Jan Hollebeek     Pater Louis Heere osc 
 

 
 

Zondag 
7 april 
 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Doop van Elias en Luna Ladan voor 1e H.Communie. 
Voorganger: Pastoor Jeroen Smith 
Hartebrugkoor 
 

 

Zondag 
14 april          

 

11.15 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 
Schola 
 

 

Zondag 
21 april 
 

  

11.15  uur Eucharistieviering en 1e Heilige Communie. 
Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. 
Hartebrugkoor 
 

 

Zondag 
28 april 

  

 

11.15 Eucharistieviering 
Voor de laatste keer is Pater Joachim Oude Vrielink ofm.  
de voorganger. 
Schola 
 

 

 

Concert van Practicum Musicae Orkest vrijdag 5 april. Aanvang 20:15 uur 
Prijzen: € 18,- regulier   € 10,- studenten/scholieren- Programma 'Titanen': 
- Ouverture van "Die Geschöpfe des Prometheus" - Ludwig von Beethoven 
- Symfonie nr. 9 "De Grote" - Franz Schubert 
 

 

 

De jaarlijkse herdenking van de Jodenvervolging in Leiden en 
omstreken ‘Blijvend Gedenken’ op zondag 14 april a.s. om 19:30 uur in de 
St.Petruskerk, Leiden, Tijdens de herdenking zal Arnold Schalks een voordracht 
houden, getiteld: “Speuren naar lotgevallen en nabestaanden, het werk van de 
Werkgroep Stolpersteine Leiden”. 
 

 



Den Haag,          woensdag 27 maart 2024. 
 
Voor je het weet, zijn we al weer aangekomen in het midden van de Goede Week. 
Dat blijft toch een vreemde benaming in het licht van het lijden, de kruisiging en 
sterven van Jezus. Met dit ‘goed’ wordt eigenlijk een voorschot genomen op de 
goede afloop, de Verrijzenis. 
 

Voorbereiding — Aan de hand van de lezingen in de veertigdagentijd zijn we met 
Jezus mee opgetrokken naar Jeruzalem. Gaandeweg hebben we zicht gekregen op 
Zijn naderende lijden. Zo zijn wij op Palmpasen met Hem aangekomen in Jeruzalem 
wetende: hier en nu staat het te gebeuren, het lijden, de dood en de Verrijzenis van 
de Heer. Het voltrekt zich in drie heilige dagen, het heilig Triduum. Drie als het 
getal van God om nog eens extra te benadrukken: ‘wat hier gebeurt gaat aan 
mensen te boven’. 
 

Witte Donderdag — Het begint met een offermaal van liefde. Bij dit laatste 
gezamenlijke Avondmaal breekt en deelt Jezus zichzelf, met brood en wijn als Zijn 
lichaam en bloed. Zo wordt de eucharistie ingesteld. En wel met de opdracht dit zo 
te blijven doen. Omdat te kunnen is er een gastheer nodig die de plaats inneemt van 
Jezus. Die doet wat Jezus deze avond deed. Zo wordt het priesterschap ingesteld. 
En dan is er nog die gebeurtenis voor de aanvang van de maaltijd, de opmaat. Jezus 
die, als een dienaar, de voeten van zijn leerlingen wast. Met het gebod van de 
naasteliefde, wordt ons voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt, dat wij elkaar de 
voeten en niet de oren moeten wassen. Dan volgt de nacht van gebed en overgave, 
verraad en verloochening. 
 

Goede Vrijdag — En dan de dag van het oordeel, van de kruisiging en het Lijden. 
Van Godverlatenheid en overgave tot de dood erop volgt. 
 
Stille zaterdag — En met de dood: de stilte van het graf. Hier lijkt geen hoop meer 
te zijn, geen toekomst. 
 

Pasen — Tot daar het lonkende licht is van de Paasmorgen met de aanvankelijke 
schrik rond het lege graf. Dat nu geen teken is van een nog groter verlies, een 
gestolen lichaam. Maar de leegte van het graf als de ultieme getuigenis: de dood 
heeft niet het laatste woord. Hier niet, nu niet, nooit niet. Niet voor deze Zoon van 
God en Zoon van mensen en voor een ieder die zichzelf rekent tot de kinderen van 
God. Dat het mysterie van Pasen ons steeds weer mag optillen uit wat ten dode is; 
en ons in een wereld van geweld mag maken tot brengers van hoop en vrede. De 
Heer is waarlijk opgestaan.  
Alleluja. 
 

Een zalig Pasen toegewenst. — Marlene Falke, pastoraal werker 
Ook namens het HHPP bestuur, Pastoraal Team en secretariaat 
medewerkers. 



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 

 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 

 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 

in de maand april uitsluitend per email. 
 hartebrugkerk@kpnmail.nl 

website: www.hartebrug.nl 
 
 

Pastoor: Jeroen Smith 
jhsmithpr@gmail.com 

071-5130700 
 
 

Museum Greccio: Henk Miedema 
www.hartebrug.nl/museum-greccio  

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat. 
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 

 

Kerkbijdrage: 
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

                    t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons 
RSIN/fiscaal nummer 823765714  
t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie te Leiden.                                                                   
 
QR-Code 24/3  € 85,-- Donatiezuil 24/3  € 138,--         
Bestemd voor de vastenactie. Collecte wordt nog geteld. 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
http://www.hartebrug.nl/

