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Zondag 3 Maart 2024 – 11.15 uur 
Derde zondag in de veertigdagentijd (jaar B) 

Eucharistie viering en kinderwoorddienst 

    Hartebrugkoor 

Voorganger: pastoor Jeroen Smith 
 

 

voor de mis 

 

vaste gezangen 

 

bij het offertorium 

 

bij de communie 

 

 

 

 

na de zegen 

 

 

organist 
 

dirigent 
 

 

Prélude, fugue et variation - César Franck 

 

uit de Missa simplex - Rihards Dubra. 

 

Ave Verum Corpus - William Byrd 

 

Partita 'O Gott, du frommer Gott', BWV 767 - 

Johann Sebastian Bach 

Laẞ, o Herr, mich Hilfe finden –  

Felix Mendelssohn Bartholdy 

 

Attende Domine 

Fuga G-dur - Felix Mendelssohn-Bartholdy 

 

Jan Verschuren 
 

Ronald Dijkstra 
 

 

 

Diaconaal Centrum De Bakkerij houdt ook dit jaar een Paasbrodenactie. De 

opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van het Centrum. Na deze 

viering kunt u een Paasbrood bestellen via de intakelijst achter in de kerk. Een 

Paasbrood van 600 gram kost € 7,50 en kan op Palmzondag in de kerk worden 

opgehaald. Met de bestelling van dit Paasbrood, zorgt u voor een feestelijke 

ontbijttafel en geeft u het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug.  
    

 



misintenties 
 

    Petrus Rieff Jan de Winter 

    Ouders Barning- Overduin Familie de  Romijn 

    Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

Bernard Krabbendam     Ouders de Goede-Juffermans 

    Bart Klein Echtpaar  Cornelisse – de Romijn 

    Fia Preenen – van Leeuwen Hans en Toos Wijgers-Mandemaker 

    Marie-Anne Otten-Schuffelen Jan Hollebeek 
 

 

 

Zondag 

10 maart 

 

 

11.15  uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 

Schola 
 

 

Zondag 

17 maart 

 

11.15  uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: Kapelaan Daan Huntjes 

Hartebrugkoor met Italiaans jongerenkoor 

15.00 uur Concert Hartebrugkoor en Italiaans jongerenkoor 
 

 

Zondag 

24 maart 

Palmzondag 
 

 

11.15  uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm. 

Schola 

We beginnen de viering achter in de kerk en lopen  

een rondje door de kerk met palmtak.  
 

 

Voorjaarsconcert: 

Italiaans-Nederlandse ontmoeting 17 maart 15.00 uur Hartebrug, 
 

Het Hartebrugkoor verwelkomt op 16 en 17 maart het Italiaanse jongerenkoor van 

de Scuola Media Statale, "A. Volta", uit de regio Lombardije. 

Samen verzorgen zij een concert op zondag 17 maart 2024 om 15.00 uur in de 

Hartebrugkerk in Leiden, Haarlemmerstraat 110. 

Centraal staat de gezamenlijke uitvoering van de Missa de l’homme désarmé van 

Jan Mul, vijfstemmig koor met orgel. 

Op de website van het Hartebrugkoor (Hartebrugkoor.nl) staat het volledige 

programma met o.a. werken van o.a. Mendelssohn, Bach, Rutter, Händel, 

Andriessen en Grancini. De toegang is gratis; een donatie voor de restauratie van 

het orgel in de Hartebrugkerk is welkom! 
 

Na deze Eucharistie viering gezellig samenzijn in de 

Romanuszaal. U komt toch ook!! Koffie en thee staan klaar. 

Voor de kinderen een lunch. 



Den Haag,        woensdag 27 februari 2024. 

Deze keer zou ik met het evangelie van komend weekend willen beginnen. Het is 

een bekende evangeliepassage, die bekend staat als de Reiniging van de Tempel 

(Joh. 13-25). Anders dan bij de andere evangelisten richt Jezus zich in het evangelie 

volgens Johannes nadrukkelijk tot de duivenverkopers. Hoe het nu precies is 

gegaan weten we natuurlijk niet, maar het lijkt niet zonder reden. Voorafgaand aan 

het joodse paasfeest was het de bedoeling om in de tempel een offer te brengen. 

Niet iedereen beschikte over voldoende middelen om een lam te kunnen betalen. 

Een goed alternatief was dan een koppel duiven. Maar als die duiven nu inzet 

worden van markthandel en – met het oog op Pasen – ook van stijgende prijzen 

sluit dit mensen uit. En dat is nu precies wat Jezus niet doet: mensen uitsluiten. 
 

Inclusief – Inclusiviteit is ook de grondtoon van het synodale proces zoals paus 

Franciscus dat voor ogen heeft met een wereldwijde kerkvergadering. Jezus heeft 

een boodschap voor de wereld en daarvoor heeft hij Zijn kerk nodig. Die boodschap 

is dat God de wereld liefheeft en dat een Kerk dus mee zal moeten leven met de 

hele mensheid. Ze predikt over Jezus’ omarming van alle mensen.” De rode draad 

in dit beoogde proces is dan ook: gemeenschap, participatie en zending. 
 

Een synodaal proces– Nu we aan de volgende fase van het synodale proces 

beginnen is het misschien goed de hoofdlijnen daarvan weer even in herinnering te 

brengen. Synodaal betekent letterlijk: ‘Samen onderweg’. Op deze synode of 

bijzondere vergadering van de wereldkerk gaat het deze keer om een 

gelijkwaardige deelname van alle gelovigen, van iedereen die gedoopt en gevormd 

is. Wij-samen zijn dus aan het woord, maar daar gaat wel een stap aan vooraf. 
 

Horen, luisteren en spreken – Wat dit proces zo spannend maakt is dat het niet gaat 

om een wereldwijde inventarisatie van wat wij aan de Kerk zouden willen 

veranderen. En ook niet om een debat of wie er gelijk heeft. De eerste stap is die van 

luisteren en horen, een  ontdekken wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. Er 

wordt vanuit gegaan dat wie gedoopt en gevormd is daar een extra antenne voor 

heeft. En daarna te luisteren wat wij elkaar, vanuit die ervaring, te vertellen hebben. 

Behulpzaam zijn daarbij gebed, stilte, geduld en onderling respect. 
 

Waar staan we nu ? – We bevinden ons nu in de tweede ronde van het synodale 

proces. Het is de bedoeling om weer met elkaar in gesprek te gaan. De Landelijke 

Werkgroep Synodaliteit reikt daarvoor vier thema’s aan: Verdieping van ons 

gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn; Vorming in een missionaire Kerk; 

Deelname aan een verwelkomende Kerk; Vrouwen in het leven en de zending van 

de Kerk. Er zijn landelijke bijeenkomsten Vanuit het pastorale team en het 

parochiebestuur komen we de komende weken ook met een aanbod. Maar wat let u 

om ook zelf in gesprek te gaan bijvoorbeeld bij de koffie na een viering. Iedere 

synodale fase is een kans voor ons – als kerk – om te groeien, te leren en ons af te 

stemmen op de behoeften van onze tijd, daarbij trouw blijvend aan onze 

kernwaarden en geloofstradities. Die kans laten we toch zeker niet lopen? 

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker     



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 
 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 

Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 

Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 
 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 

Elke vrijdag van 10.30-13 uur  071-5120401 

 andere dagen uitsluitend per email. 

 hartebrugkerk@kpnmail.nl 

website: www.hartebrug.nl 
 

 

Pastoor: Jeroen Smith 

jhsmithpr@gmail.com 

071-5130700 
 

 

Museum Greccio: Henk Miedema  

www.museumgreccio.nl- 

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 
 

 

Kerkbijdrage: 
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

                    t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons 

RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.  HH Petrus en Paulus 

Parochie Leiden. 

QR-Code 25/2  € 41,--   Donatiezuil 25/2  € 146,-- 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
http://www.hartebrug.nl/
http://www.museumgreccio.nl-/

