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Zondag 26 mei 2024 – 11.15 uur 
Hoogfeest van Heilige Drie-eenheid (jaar B) 

Eucharistieviering 
m.m.v. de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor  

Voorgangers: Pater Rob Hoogenboom ofm en  
diaken Stefan Ansinger o.p. 

 

 
voor de mis 
 
 
vaste gezangen 
 
bij het offertorium 
 
bij de communie 
 
 
 
na de zegen 
 
organist 
 

dirigent 
 

 
Introduction - Choral en Menuet gothique –  
Léon Boëllmann 
 
uit de achtste mis 
 
Komm heiliger Geist - Dietrich Buxtehude 
 
Prière à Notre-Dame - Lëon Boëllmann 
Tu Trinitas Unitas - Antonín Dvořák 
Met zang van Jan Mooij 
 
Toccata - Léon Boëllmann 
 
Jan Verschuren 
 

Patrick de Jonge 
 
 

 

Donderdag 30 mei de speelfilm Thérèse. 
Steenschuur 17, 19.30 - 21.30 uur. 

 
 



misintenties 
 

     Jan van Loon Jan de Winter 

     Riet Jongmans-de Winter Fia Preenen – van Leeuwen 

     Bart Klein Familie de Romijn 

     Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

 Hans en Toos Wijgers-Mandemaker     Ouders de Goede-Juffermans 

 Bernard Krabbendam     Echtpaar Cornelisse – de Romijn 
 
  
 

Zaterdag 
1 juni  
 

 

14-16 uur Hartebrugkerk is open voor de  

Relieken van H.Thérèse  
Lees voor verdere vieringen en lezingen (29 en 30 mei)  
de achterpagina van Rondom Petrus en Paulus en  
de speciale flyer. 
 
 

 

Zondag 
2 juni 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pastoor Smith 
Hartebrugkoor 
Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal 
Voor de kinderen een lunch 
--------------------------------------------------------------------- 
14 uur:  Sacramentsprocessie vanuit de Josephkerk  
via Hartebrugkerk naar de Lodewijkkerk en daar 
om 15 uur Plechtig Lof. 
 
 

 

Zondag  
9 juni 

 

11.15 uur: Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 
Schola 
 

 

Zondag  
16 juni 

  

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens 
Hartebrugkoor 
Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal 
 

 
 
 
 

Nog 1 lezing over Thérèse van Lisieux 
 

In voorbereiding op de komst van relieken van Thérèse naar onze parochie (1-5 juni) 
wordt nog 1 lezing gehouden over deze heilige door pastoor Smith en kapelaan 
Huntjens. Op woensdag 29 mei: Samen teksten lezen van Thérèse en  
Hoe helpt Thérèse ons nú in ons geloofsleven?. In de Maria-zaal bij de Josephkerk, 
ingang via de Alexanderstraat,( de poort staat. open. 20.00 – 21.30 uur) 
 



 
 
 
Den Haag,               woensdag 22 mei 2024. 
 

In de volksmond wordt Thérèse van Lisieux ook wel de kleine Theresa of kleine 
Trees genoemd. Dit in onderscheid met Theresa van Avila (1515-1582) die het 
predicaat ‘groot’ mee kreeg. Lang heb ik me aan dat woordje klein geërgerd, lezend 
vanuit het perspectief van meer en minder. Toch blijkt het hier om een eretitel te 
gaan of zoals u wilt om een geuzennaam. 
 
Thérèse van Lisieux — Thérèse Martin wordt op 2 januari 1873 in Alençon geboren. 
Ze is nog jong als ze een diep verlangen ervaart om Jezus te dienen. In navolging 
van haar zussen kiest ze voor het Karmelklooster van Lisieux. Met haar 14 jaar is ze 
daarvoor te jong. Aanvankelijk wijst de bisschop haar verzoek dan ook af. Tijdens 
de bedevaart naar Rome met haar vader vraagt zij – vastberaden als zij is – het aan 
de haar passerende paus.  Zijn antwoord is: “Als God het wil, zal dat zeker 
gebeuren”. Ze treedt in de Karmel van Lisieux in op 9 april 1888 en zal daar 30 
september 1897 – 24 jaar oud – aan tuberculose overlijden. Door haar biografie, haar 
brieven en gedichten laat de H. Theresia ons binnenkijken in haar spiritualiteit. 
 

Een kleine weg —  Als zij zich met lege handen voor God voelt staan, na zonder veel 
succes geprobeerd te hebben heilig te worden, dient zich een ander inzicht aan: 
“Hoe klein ik ook ben, God heeft me die grote verlangens ingegeven. Groter worden 
blijkt niet te lukken. Ik moet me dus nemen zoals ik ben, mét al mijn 
tekortkomingen en onvolmaaktheden, en zó heilig worden. Er moet dus een kleine 
weg naar de hemel te vinden zijn. Recht toe, recht aan, en helemaal nieuw.” 
 

Maria — Deze Kleine Weg brengt Thérèse in praktijk met kleine daden van liefde. 
Zoals aardig zijn tegen een onmogelijke medezuster. Ze doet dit in verbondenheid 
met Maria die in haar beleving, als eerste die Kleine Weg is gegaan. 
 

De lift — Als het er om gaat hoe nu de Hemel te bereiken ontmoeten we Térèse ook 
als een kind van haar tijd: “je hebt tegenwoordig in de huizen van rijke mensen een 
lift in plaats van een trap. Zo wil ik de lift naar God vinden.” Bij Jesaja vindt zij haar 
antwoord: 'Zoals een moeder haar kind op de arm neemt en troost, zo zal Ik u 
troosten.' Ze bidt naar Jezus toe: “De lift, die mij tot de hemel zal tillen, zijn uw 
armen, o Jezus! Daarvoor hoef ik niet groter te worden; integendeel, ik moet klein 
blijven. Ik moet steeds kleiner worden." 
 

Ook voor ons —  Met haar doorleefde spiritualiteit heeft Thérèse leren begrijpen dat 
God zelf de mens tot de heiligheid zal brengen, en niet de mens zichzelf. Ze helpt 
ons zo te kijken, dat we de Liefde in alles aan het werk zien. In onze vreugde en 
successen, in ons tekortschieten en pijn. En ze ‘daagt ons uit’ om ook die Klein Weg 
te gaan, te accepteren wie we zijn, wat wij kunnen en ons toe vertrouwen aan Jezus, 
onze Heer. Een weg die ook wij kunnen volbrengen. 
 

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker  



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 

 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 

 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur) 

En elke dag via email: 
hartebrugkerk@kpnmail.nl 
website: www.hartebrug.nl 

 
 

Pastoor: Jeroen Smith 
jhsmithpr@gmail.com  071-5130700 

 

Kapelaan: Daan Huntjens 
kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl 

 
 

Museum Greccio: Henk Miedema 
www.hartebrug.nl/museum-greccio  

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat. 
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 

 

Kerkbijdrage: 
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

                    t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 
 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons 
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus 

Parochie te Leiden.                                                                   
 

               QR-Code 19/5   € 34,--        Donatiezuil 19/5  € nnb 
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