
 

                      WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  

VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN 
www.hartebrug.nl 

Jaargang 55 -Nr. 8 

 
 

 
 
 
                                                       

 

Zondag 25 Februari 2024 – 11.15 uur 
Tweede zondag in de veertigdagentijd (jaar B) 

Eucharistie viering 

   de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 

Voorgangers: pater Thijs Moons ofmconv.  

en diaken Stefan Ansinger o.p. 
 

 

voor de mis 

 

vaste gezangen 

 

bij het offertorium 

 

bij de communie 

 

 

na de zegen 

 

organist 
 

dirigent 
 

 

Fantasia (G dorisch) - Jan Pieterszoon Sweelinck 

 

uit de zeventiende mis 

 

Fantasia f-moll - Georg Philipp Telemann 

 

Fantasia sopra Sollare (FbWV 204) –  

Johann Jacob Froberger 

 

Fuga g-moll, BWV 578 - Johann Sebastian Bach 

 

Jan Verschuren 
 

Ronald Dijkstra 
 

 

 

Wereldgebedsdag: Verdraag elkaar in Liefde 

Vrijdag 1 maart om 20 uur  in de Sint Petruskerk,  

Lammenschansweg 40a Leiden  
De liturgie is dit jaar geschreven door christelijke vrouwen uit Palestina. Ze 

kozen als Bijbellezing en thema “Verdraag elkaar in liefde” uit de brief van 

Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4. 

 



25 februari 2023                         In memoriam                    25 februari  2024 

  Pater Ton Peters ofm 
 

misintenties 
 

    Pater Ton Peters ofm Jan de Winter 

    Pater Leo van Ulden ofm Familie de  Romijn 

    Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

Bernard Krabbendam     Ouders de Goede-Juffermans 

    Bart Klein Echtpaar  Cornelisse – de Romijn 

    Fia Preenen – van Leeuwen Hans en Toos Wijgers-Mandemaker 

  
 

Zondag  

3 maart 

 

11.15  uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith 

Hartebrugkoor 
 

 

Zondag 

10 maart 

 

 

11.15  uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 

Schola 
 

 

Zondag 

17 maart 

 

11.15  uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: Kapelaan Daan Huntjes 

Hartebrugkoor met Italiaans jongerenkoor 

15.00 uur Concert Hartebrugkoor en Italiaans jongerenkoor 
 

 

Zondag 

24 maart 

Palmzondag 
 

 

11.15  uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm. 

Schola 

   

Op zaterdag 2 maart komen de kinderen bij elkaar in de Romanuszaal voor de 40 

dagentijdactiviteit. De woestijn lijkt leeg maar is eigenlijk een heel spannende 

plek! Deze activiteit is interactief, leerzaam en gezellig. Er zijn allerlei 

activiteitentafels en in de pauze is er limonade en een kleine versnapering. 

Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. Wij beginnen om 14 uur. 
  

 

Diaconaal Centrum De Bakkerij houdt ook dit jaar een Paasbrodenactie. De 

opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van het Centrum. Na deze 

viering kunt u een Paasbrood bestellen via de intakelijst achter in de kerk. Een 

Paasbrood van 600 gram kost € 7,50 en kan op Palmzondag in de kerk worden 

opgehaald. Met de bestelling van dit Paasbrood, zorgt u voor een feestelijke 

ontbijttafel en geeft u het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug.
      

 



Den Haag,    woensdag 21 februari 2024. 

 

In zijn brief voor de veertigdagentijd herhaalt Paus Franciscus wat hij op de Wereld 

Jongerendagen in Lissabon heeft gezegd: “Op dit moment in de geschiedenis zijn de 

uitdagingen enorm, we horen de pijnlijke jammerklachten van zoveel mensen. We 

maken inderdaad een derde wereldoorlog mee die in stukjes wordt uitgevochten. 

Maar laten we de moed vinden om de wereld niet te zien als een wereld die 

stervende is, maar als een wereld die geboren wordt, niet aan het einde maar aan 

het begin van een groot nieuw hoofdstuk van de geschiedenis. We hebben moed 

nodig om zo te denken.”  
 

‘Een wereld die stervende is’ — Een rake omschrijving waarmee de Paus onze tijd 

typeert en waaraan sinds afgelopen zomer nog weinig is veranderd. Berichten over 

oorlog en geweld, natuurrampen en bijvoorbeeld de recente dood van een 

eigentijdse verzetsstrijder als Aleksej  Navalny kleuren dat beeld van ‘een wereld 

die stervende is’. 
 

Waar halen we de moed vandaan? — Doet u dat ook wel eens, het nieuws overslaan 

of de krant selectief lezen ? Ik moet bekennen dat ik dat wel doe, dat ik soms 

wegkijk van de problemen wereldwijd en dichtbij. Ik voel me dan zo machteloos en 

misschien zelfs moedeloos. De vraag is dan waar haal ik, waar halen wij, die moed 

vandaan om daarin de geboorte te zien van de wereld, een groot nieuw hoofdstuk? 
 

Kijken door de bril van Pasen — Het antwoord is misschien wel gelegen in het 

evangelie van komend weekend (Mc 9:2-10). Petrus, Johannes en Jacobus gaan met 

Jezus mee de berg op en zien hoe Hij voor hun ogen verandert. Zijn kleding wordt 

wit en lijkt te stralen. Als dan ook Mozes en Elia aan zijn zijde verschijnen, is het 

plaatje van de Messias compleet. Hier staat Jezus als de nieuwe David tussen de 

Wet en de profeten. Een indrukwekkend schouwspel, dat Petrus wel voorgoed zou 

willen bewaren. Ook nu weer klinkt de stem van God: “Dit is mijn Zoon, de 

Welbeminde, luistert naar Hem.” Met deze opdracht en het verbod om er met 

iemand over te spreken voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan, 

wordt de kijkrichting, het perspectief bepaald. Wat er ook te gebeuren staat, zoveel 

is duidelijk: het eindigt in de Verrijzenis. De leerlingen wordt hier een doorkijkje 

geboden op Pasen, ook al begrijpen ze daar nog niets van. 
 

Die bril past ons allemaal — Wij zijn mensen van na Pasen, wij hebben weet van de 

Verrijzenis. Al begrijpen wij daar ook misschien niet alles van. Van dat moment in 

de tijd waarop de wereld op zijn kop ging. En hoe sinds die dag de dood niet meer 

het laatste woord heeft en het Licht het won van de duisternis. Het lijkt mij dat we 

daar die moed vandaan kunnen halen, door onze wereldtijd te bezien door de bril 

van Pasen. En zo door alles heen van wat ons teneerdrukt, de geboorte van de 

wereld te zien, dat nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis. Wat dat van ons vraagt? 

Ach, laten we eerst maar eens gaan luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft. 

 

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker     



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 
 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 

Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 

Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 
 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 

Elke vrijdag van 10.30-13 uur  071-5120401 

 andere dagen uitsluitend per email. 

 hartebrugkerk@kpnmail.nl 

website: www.hartebrug.nl 
 

 

Pastoor: Jeroen Smith 

jhsmithpr@gmail.com 

071-5130700 
 

 

Museum Greccio: Henk Miedema  

www.museumgreccio.nl- 

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 
 

 

Kerkbijdrage: 
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

                    t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons 

RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.  HH Petrus en Paulus 

Parochie Leiden. 

 

QR-Code 18/2  € 31,--   Donatiezuil 18/2  € 73,-- 

04/02 € 289.25 en 11/02 € 125.80 en 18/02 € 190.85 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
http://www.hartebrug.nl/
http://www.museumgreccio.nl-/

