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Zondag 23 juni 2024 – 11.15 uur 
Twaalfde zondag door het jaar (B) 

Eucharistieviering 
de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor  

Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm 
 

 
voor de mis 
 
vaste gezangen 
 
bij het offertorium 
 
bij de communie 
 
na de zegen 
 
 
organist 
 

dirigent 
 

 
Sonata II - Felix Mendelssohn Bartholdy 
  
uit de eerste mis.. 
 
Canción para la corneta con el eco - Anonymous 
 
Fanfare - Marko Hakanpää 
 
Fuga h-moll op een thema van Corelli, BWV 579 - 
Johann Sebastian Bach 
 
Jan Verschuren 
 

Ronald Dijkstra 

 

 

Concert vanmiddag  van  16:15 uur tot 18:30 uur 
 

Kom luisteren naar de muziek van de juniconcerten van L.S.K.O 
Collegium Musicum! Met ons Scandinavisch programma zullen we u 

meenemen op een avontuurlijke reis met delen uit Peer Gynt van Edvard 
Grieg. Laat u betoveren door Jean Sibelius’ mystieke Symfonie nr. 6 en 

Rakastava, afgewisseld met de dromen en nachtmerries van Carl 
Nielsens Søvnen.  

 



misintenties 
 

      Pater Leo van Ulden ofm Jan de Winter 

     Jan van Loon Fia Preenen – van Leeuwen 

     Bart Klein Familie de Romijn 

     Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

 Hans en Toos Wijgers-Mandemaker     Ouders de Goede-Juffermans 

 Bernard en Gerda Krabbendam     Echtpaar Cornelisse – de Romijn 

 Ruut Kieft     Riet Jongmans-de Winter 
 

 
 

Zondag 
30 Juni 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Kapenlaan Daan Huntjens 
Schola 
 

 

Zaterdag  
6 juli 

 

Bedevaart Martelaren van Gorcum in den  Brielle 
De Rik 5 (hoek kloosterweg) met o.a. 
11 uur Eucharistieviering en 15.30 uur Sacramentsprocessie 
Voorganger Mgr. J. van den Hende 
Verdere programma: martelaren van gorcum.nl 
 

 

Zondag  
7 juli 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pastoor Jeroen Smith 
Hartebrugkoor 
 

 
 

De volgende bedevaarten naar  Banneux in 2024: 
1-daagse 26 augustus, 2-daagse 31 aug + 1 sept, 5-daagse 4 - 8 oktober 

 
 

Voor inlichtingen en opgave: 
Mevr. Paula Opstal 015 - 369 31 48 / 06 272 202 80 

www.caritas-banneux.nl/bisdomrotterdam/welkom/ 
 

 

 

De parochiemiddag voor álle parochianen, jong en wat ouder, is dit jaar op 
zaterdag 29 juni in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude Rijndijk.  
Hoogfeest van Petrus en Paulus. 
Voor de volwassenen is er een inhoudelijk programma en ruim gelegenheid voor 
ontmoeting. Voor de kinderen is er een springkussen en voor allen ijs in 
overvloed. 
 

De middag start half 3 met een gebedsviering, vervolgens koffie/thee met iets 
lekkers. Het inhoudelijk programma eindigt kwart over 4 en daarna is er volop 
tijd voor ontmoeting met een drankje en hapje tot half 6. 
We hopen dat u allemaal naar deze parochiemiddag toekomt! 



Den Haag, woensdag 19 juni 2024. 
 

Dit weekend gaat het evangelie over de ‘storm op het meer’. Het is een bekend 
evangelieverhaal waar veel over te zeggen valt. Twee dingen vallen er in het 
bijzonder aan op. Allereerst dat Jezus maat weet te houden. Na een dag van 
verkondiging trekt Hij zich met Zijn leerlingen verder terug op het meer. Tja, wat 
zal ik zeggen … goed voorbeeld doet goed volgen … Een ander, veel spannender 
gegeven is hoe het de leerlingen  vergaat. Wat is de betekenis en de kracht van 
geloven ? Als de storm toeneemt en de boot begint vol te lopen wekken ze in angst 
en vrees Jezus. En zie, Hij brengt de storm tot bedaren. 
 

Storm in de wereld — De teksten van de Bijbel dragen een boodschap in zich voor 
alle tijden. De vraag is altijd wel: hoever mag je gaan met de actualisering, met de 
vergelijking in je eigen tijd? Zou je nu mogen zeggen dat de storm op het meer zich 
laat vergelijken met de storm van oorlog en geweld die door onze wereld trekt? Wie 
zitten er dan in de boot en waar mogen we onze hoop op stellen ? Wie brengt de 
storm tot bedaren ? 
 

Maatschappelijk relevant — Het wordt de Kerk en het geloof wel eens verweten 
dat ze in deze tijd niet meer zo maatschappij betrokken zijn. Of meer nog dat ze niet 
meer maatschappelijk relevant zijn. Dat zegt iets over de verwachtingen ten 
opzichte van geloof en Kerk maar ook over onze zichtbaarheid. Het lijkt eerder om 
het laatste te gaan dan het eerste. Kijkend naar de recente nieuwsberichten zijn we 
wel degelijk present. 
 

Uitslag Europees Parlement — De uitslagen van de verkiezingen van het Europees 
Parlement mogen ons met zorg vervullen. Er tekent zich een flinke opmars af van de 
rechter (radicale) vleugel. Binnen deze politieke stroming is niet iedere mens van 
gelijke waarde en bestaat er een streven naar een meer autoritair, gezaghebbend, 
systeem van regeren.  Maar als we even verder kijken, dan zien we toch dat ze niet 
het hoogste en niet het laatste woord hebben. De meeste stemmen zijn behaald door 
de Christen-democraten. 
 

G7 — Recent heeft Paus Franciscus, de wereldtop van de zeven rijkste westerse 
geïndustrialiseerde landen bezocht. In het vijftig jarig bestaan van dit topoverleg is 
dit nog niet eerder voorgekomen. De Paus sprak daar over de mogelijkheden en 
gevaren van Kunstmatige Intelligentie. Hij riep de wereldleiders op om te komen tot 
een politiek  die de mens altijd boven machines plaatst en dat de de energie die in 
economie en industrie wordt gestoken dienstbaar moet zijn aan het menselijk 
welzijn wereldwijd. 
 

Staan in onze kracht — Of met deze voorbeelden nu gezegd is dat we 
maatschappelijk betrokken en relevant zijn, staat nog te bezien. De vraag is 
natuurlijk ook of we daarnaar moeten streven. Of zouden we wellicht, te midden 
van de ‘Storm’, gewoon maar moeten blijven wat wij ten diepste zijn, de Kerk van 
Jezus Christus ?  “Wie is Hij toch, dat zelfs water en wind Hem gehoorzamen ?” 
 
Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal 



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 

 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 

 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur) 

En elke dag via email: 
hartebrugkerk@kpnmail.nl 
website: www.hartebrug.nl 

 
 

Pastoor: Jeroen Smith 
jhsmithpr@gmail.com  071-5130700 

 

Kapelaan: Daan Huntjens 
kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl 

 
 

Museum Greccio: Henk Miedema 
www.hartebrug.nl/museum-greccio  

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat. 
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 

 

Kerkbijdrage: 
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

                    t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 
 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons 
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus 

Parochie te Leiden.                                                                   
 

               QR-Code 16/6  € 27,00  Donatiezuil 16/6  € 135,00 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
http://www.hartebrug.nl/
mailto:jhsmithpr@gmail.com

