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Zondag 21 Juli 2024 – 11.15 uur 
Zestiende zondag door het jaar (B) 

Eucharistieviering 

Hartebrugkoor  

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith 
 

 

voor de mis 

 

 

vaste gezangen 

 

bij het offertorium 

 

bij de communie 

 

 

na de zegen 

 

organist 

 

dirigent 

 

 

Toccata - Eugène Gigout en Fanfare –  

William Matthias 

 

uit Missa Brevis - Claudio Casciolini. 

 

Lead me, Lord - Samuel Sebastian Wesley 

 

Processional - Andrew Carter 

Notre Père - Maurice Duruflé 

 

Fuga G-moll, BWV 578 - Johann Sebastian Bach 

 

Jan Verschuren 

 

Patrick de Jonge 

 
 

 

Wat een heerlijke verrassing ! 

Wat doet dat toch goed om het bloemetje van de week te krijgen. Het verbind je met 

de gevers en hun goede wensen. Dank daarvoor.  

Het gaat mij goed, maar ik ben nog niet beter. Dat betekent dat ik een beperkt aantal 

uren werk en een beetje ‘achter de schermen’. Wat u daar van merkt en ziet is o.a. het 

bericht in de Weekbrug. Hoe het verder moet en gaat ? ‘Aan God is de toekomst, kome 

wat komt.’ Voorlopig wacht ik dat maar rustig af. 

Hartelijke groet, pw Marléne Falke-de Hoog 
 

de Weekbrug



misintenties 
 

     Annie van der Geest-van der Geest Jan de Winter 

     Jan van Loon Fia Preenen – van Leeuwen 

     Bart Klein Familie de Romijn 

     Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

 Hans en Toos Wijgers-Mandemaker     Ouders de Goede-Juffermans 

 Bernard en Gerda Krabbendam     Echtpaar Cornelisse – de Romijn 

 Riet Hanssen-Crone     Denis en Marie-José Schils-Rommens 
 

 
 

Zondag 

28 juli 

 

 

11.15 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm 

Schola 
 

 

Zondag 

4 Augustus 

 

 

11.15 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith 

Hartebrugkoor 
 

 

Zondag 

11 augustus  

 

11.15 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm 

Schola 
 

 

Donderdag  

15 augustus  

Maria 

Tenhemelopneming 

 

 9.00 uur: H. Lodewijkkerk 

Voorganger: Pater Mark 

19.30 uur: De Goede Herderkerk, Zoeterwoude R’Dijk 

Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens 
 

 

 

Zondag 

18 augustus 

 

11.15 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens 

Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  

25 Augustus 

 

 

11.15 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv 

Schola 
 

 

Een verkenningsjaar om na te denken over je toekomst 
 

Op 23 september start het ‘Kom en zie-jaar’ voor de derde keer. 
 

Het ‘Kom en zie-jaar’ wordt aangeboden door het bisdom Rotterdam samen met de 

priester- en diakenopleiding Vronesteyn.  Het is voor jonge mannen vanaf 18 jaar (tot 

45 jaar) die zich oriënteren op hun roeping.  Bekijk de website van bisdom Rotterdam 

(www.bisdomrotterdam.nl/nieuws) en download de digitale flyer.  

Voor contact met rector Walter Broeders: w.broeders@bisdomrotterdam.nl. 



Den Haag,       woensdag 17 juli 2024. 
 

En dan komen ze terug van hun geslaagde eerste zendingsmissie, de twaalf apostelen 

van Jezus. Vol met verhalen en ervaringen over wat ze hebben gedaan en verkondigd. 

Het Evangelie vertelt ons niet hoe dit was voor Jezus. Was Hij trots op Zijn leerlingen, 

tevreden over hun inzet en aanpak? Zoveel is in ieder geval duidelijk: voor het 

komende Rijk Gods en een leven dat daarmee overeenstemt, heeft Jezus helpers 

nodig. Het model dat Jezus daarbij hanteert is dat van zoeken, roepen, toerusten en 

uitzenden. Het blijkt al eeuwen lang een geslaagd model. Een model echter, dat iedere 

tijd opnieuw om een goede afstemming vraagt tussen de bedoeling die God heeft met 

Zijn Kerk en het verlangen en de behoefte van Zijn Volk onderweg. Twee geluiden 

die in onze tijd niet automatisch in harmonie zijn. Om de juiste grondtoon te vinden, 

moeten we goed luisteren. 
 

Luisteren en onderscheiden — Wereldwijd bestaat onze Kerk uit 117 kerkprovincies, 

bevolkt door mensen met verschillende culturele achtergronden, 

leefomstandigheden en deelname aan het leven van de Kerk. Luisteren naar elkaar 

en naar wat de Heilige Geest ons in deze tijd te zeggen heeft, is geen eenvoudige zaak. 

Het vraagt om een complexe organisatie. Dit luisteren en daarmee samenhangend 

onderscheiden, heeft de vorm gekregen van een synodaal proces. 
 

Het Synodaal Proces — In 2021 zijn we begonnen met het Synodaal Proces. Nu in 

2024 zijn we toe aan de slotfase. Weet u nog wat het motto is ? ‘Op weg naar een 

synodale Kerk.  Gemeenschap, participatie en zending.’  Kardinaal Jean-Claude 

Hollerich, de algemeen rapporteur, spreekt van: ‘een vreugdevolle ervaring die toont 

dat het mogelijk is om één te zijn in verscheidenheid’; ‘mensen met allerlei charisma’s 

en roepingen zijn samen op weg gegaan en wisselen uit als gelijkwaardigen’. 
 

Teken van hoop — Op 9 juli is het werkdocument voor de slotfase van het Synodaal 

Proces  gepresenteerd. Het begint met een citaat van de profeet Jesaja dat gaat over 

een weelderig banket dat symbool staat voor de verbinding tussen alle volkeren. In 

de toelichting daarop staat onder andere:  ‘Door middel van zijn Kerk, geleid door 

zijn Geest, wil de Heer de hoop in de harten van de mensheid doen herleven, de 

vreugde herstellen en allen redden. 
 

Niet alles tegelijk — Onderwerpen die om een diepgaand onderzoek vragen, zijn 

ondergebracht in een tiental studiegroepen. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals 

de vorming van priesters en de rol van vrouwen. In oktober zal men tussentijds 

verslag uitbrengen; de eindrapportage wordt in juni 2025 verwacht. Een bijzonder 

detail is dat aan deze studiegroepen ook twee Nederlandse hoogleraren kerkelijk 

recht deelnemen: Astrid Kaptijn en Myriam Wijlens. 
  

Een doorgaand proces — Met de slotfase van het Synodaal Proces komt geen einde 

aan het luisteren naar elkaar en naar de Heilige Geest. Het werkdocument roept op 

om het gesprek gaande te houden. ‘Het hele Volk van God is een intermediair van de 

verkondiging van het Evangelie. Elke gedoopte is geroepen om een sleutelfiguur in 

de zending te zijn, omdat we allemaal missionaire leerlingen zijn’. We zijn nog niet 

uitgepraat.                                Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker 
 



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 
 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 

Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 

Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 
 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 

071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur) 

En elke dag via email: 

hartebrugkerk@kpnmail.nl 

website: www.hartebrug.nl 
 

 

Pastoor: Jeroen Smith 

jhsmithpr@gmail.com  071-5130700 
 

Kapelaan: Daan Huntjens 

kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl 
 

 

Museum Greccio: Henk Miedema 

www.hartebrug.nl/museum-greccio  

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 
 

Kerkbijdrage: 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij 

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

                    t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 
 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons 

RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus 

Parochie te Leiden.  

 

QR-Code 12/7 € 45,00   Donatiezuil 12/7 € 106,00                                                                
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