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Zondag 2 juni 2024 - 11.15 uur

Hoogfeest van het heilig Sacrament (jaar B)
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
het Hartebrugkoor
Voorgangers: Pastoor Jeroen Smith

voor de mis Echofantasie (eolisch) - Jan Pieterszoon Sweelinck
vaste gezangen uit de Messe breve - Charles Gounod.

bij het offertorium Ave verum corpus - Wolfgang Amadeus Mozart
bij de communie Aria - Andrew Carter

Ave Verum Corpus - William Byrd

na de zegen Fanfare and Processional - Andrew Carter
organist Jan Verschuren
dirigent Ronald Dijkstra

Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal
Voor de kinderen een lunch

Leidse bedevaart naar Kevelaer i.s.m. Groene Hart Bedevaart van
maandag 26 aug. t/m woensdag 28 aug. Informatie Wim Barning ofs.




misintenties

Jan van Loon

Jan de Winter

Alice van Dam-Schilder

Fia Preenen — van Leeuwen

Bart Klein

Familie de Romijn

Levi Aloysius Visscher

Joannes en Maria van Kampenhout

Hans en Toos Wijgers-Mandemaker Ouders de Goede-Juffermans

Bernard Krabbendam

Echtpaar Cornelisse — de Romijn

Eldon Peter Casseres

Luciana Gomes

Zondag 14 uur: Sacramentsprocessie vanuit de St. Josephkerk
2 juni via Hartebrugkerk naar de H. Lodewijkkerk en daar om
15 uur Plechtig Lof.
Vrijdag Hoogfeest H. Hart van Jezus
7 juni 9.00 uur St. Petruskerk
Voorganger: Pastoor Jeroen Smith
19.00 uur H. Lodewijkkerk
Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens
Zondag 11.15 uur: Eucharistieviering
9 juni Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.
Schola
Zaterdag 11 uur Doopviering van Zion Cheng
15 juni Voorganger: Pastoor Jeroen Smith
14. uur Priesterwijding van Fr. Stefan Ansinger o.p.
St. Dominicuskerk (het Steiger) Hang 18 Rotterdam
Voorganger Mgr . J. van den Hende
Zondag 11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst
16 juni Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens
Hartebrugkoor
Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal
Zondag 11.15 uur: Eucharistieviering
23 juni Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm

Schola




Den Haag, woensdag 29 mei 2024.

Komend weekend vieren we sacramentsdag. Met dit laat dertiende eeuwse Hoogfeest, vieren
we de daadwerkelijke aanwezigheid van Jezus in de gedaante van brood en wijn. Zo is Hij de
levende Heer in ons midden. De oorspronkelijke dag om dit te vieren is de tiende dag na
Pinksteren. En dat is altijd op een donderdag. Praktisch en inhoudelijk is het handig om het
op de zondag daarna te vieren. ledere zondag is een beetje sacramentsdag en de dag om als
gemeenschap samen tekomen. Maar het is ook een beetje jammer. Ik leg u graag uit waarom.

Donderdag — Er zijn drie hoogfeesten die op een donderdag worden gevierd. In volgorde
van tijd zijn dat: Witte Donderdag, Hemelvaartdag en Sacramentsdag. Tussen deze drie
donderdagen bestaat een nauwe samenhang. We kunnen er een beweging in zien van een
tastbare aanwezigheid, via het los moeten laten, naar een daadwerkelijke aanwezigheid in het
Sacrament. Of zoals een collega mij vertelde: ‘we beginnen van onderaf aan, we werken onze
weg van de wvoeten (voetwassing), via het hart (Hemelvaart) naar het hoofd
(Sacramentsdag)’. Een beweging van zien naar voelen naar weten. Een weg van buiten naar
binnen.

Lezingen — In de drie lezingen van het weekend horen we eerst hoe Mozes, als de
hogepriester, het Verbond tussen God en zijn Volk bezegelt met bloed. De tweede lezing werkt
toe naar het offer dat Jezus heeft gebracht. Het volgt op dat offer van Mozes maar nu is het
niet het bloed van offerdieren maar een offermaal van liefde waarin Jezus zichzelf geeft voor
het heil van ons mensen. Hoe dat is gegaan horen we in het Evangelie waar we worden
meegenomen naar het laatste Avondmaal en Jezus horen zeggen: ‘Neemt, dit is mijn
Lichaam en dit is mijn Bloed, het Bloed van het Verbond.

Hoofd, hart, handen — Als iedere zondag een beetje Sacramentsdag is maakt dat dan dit
Hoogfeest niet overbodig? Toch niet. Het biedt ons de kans om een dag per jaar met nadruk
te doordenken wat het Sacrament van de Eucharistie voor ons betekent. Wat verwacht Jezus,
als de levende Heer in ons midden, van ons? We mogen het Sacrament bewaren in het
Tabernakel, we kunnen het uitstellen of meedragen in een Monstrans. Toch is dit
geloofsteken van het Verbond vooral bedoeld om te koesteren in ons hart, te overwegen in ons
hoofd en waar te maken met onze handen.

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker

THERESE VAN LISIEUX

Ik ben Thérése. Gewoon Thérése. Niets bijzonders.
Je denkt misschien dat dat erg is. Niets zijn.
Maar dat is het niet. Niets zijn is net heel fijn.
Als je niets bent, kan je alles liefhebben.



Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 - 13 uur)
En elke dag via email:
hartebrugkerk@kpnmail.nl
website: www.hartebrug.nl

Pastoor: Jeroen Smith
jhsmithpr@gmail.com 071-5130700

Kapelaan: Daan Huntjens
kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl

Museum Greccio: Henk Miedema
www.hartebrug.nl/museum-greccio
Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

Misintenties:

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus
Parochie te Leiden.

QR-Code 26/5 € 31,-- Donatiezuil 19/5 € 140,-- 26/5 € 146,--
Collecte: 5 mei €224,10, 12 mei€ 223,10, 19 mei € 520,30
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