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Zondag 19 mei 2024 – 11.15 uur 
Hoogfeest van Pinksteren (jaar B) 

Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
het Hartebrugkoor  

Voorganger: kapelaan Daan Huntjens 
 

 
voor de mis 
 
 
vaste gezangen 
 
 
 
 
bij het offertorium 
 
bij de communie 
 
 
na de zegen 
 
organist 
 

dirigent 
 

 
Choral varié sur le thème du "Veni Creator" - 
Maurice Duruflé 
 
Kyrie, Gloria en Agnus Dei uit de Messe in C 
(“Windhaager Messe”) en Sanctus  
en Benedictus uit de Choral Messe –  
Anton Bruckner 
 
Veni Sancte Spiritus 
 
Kesäfanfaari - Marko Hakanpää  
Veni Sancte Spiritus - Carl Gottlieb Reissiger 
 
Toccata - Théodore Dubois 
 
Jan Verschuren 
 

Ronald Dijkstra 
 
 

 

Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal 
 

Donderdag 30 mei de speelfilm Thérèse. 
Steenschuur 17, 19.30 - 21.30 uur. 



misintenties 
 

     Jan van Loon Jan de Winter 

     Ger Marcellis Fia Preenen – van Leeuwen 

     Bart Klein Familie de Romijn 

     Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

 Hans en Toos Wijgers-Mandemaker     Ouders de Goede-Juffermans 

 Denis en Marie-José Schils-Rommens     Echtpaar Cornelisse – de Romijn 
 
  
 

Vrijdag 24 mei  
Romanuszaal 
Laudato Si Week 2024 
 

 

19.30 uur:  de film Microcosmos: Het leven in het Gras 
Nagesprek met een drankje en een hapje 
Graag aanmelden bij vj.twist@kpnplanet.nl 

 

Zaterdag  
25 mei 

 

11 uur: Opening Bedevaartseizoen Martelaren van Gorcum. 
De Rik 5 (hoek kloosterweg) Brielle 
Voorganger Mgr .J. van den Hende 
 

 

Zondag 
26 mei 

 

 

Hoogfeest Heilige Drie-eenheid 
11.15 uur: Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm 
Schola 
 

 

Zaterdag 
1 juni  
 

 

14-16 uur Hartebrugkerk is open voor de  

Relieken van H.Thérèse  
Lees voor verdere vieringen en lezingen (22,29 en 30 mei)  
de achterpagina van Rondom Petrus en Paulus 
 
 

 

Zondag 
2 juni 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pastoor Smith 
Hartebrugkoor 
Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal 
Voor de kinderen een lunch 
14 uur vanuit de Josephkerk: Sacramentsprocessie  
via Hartebrugkerk naar de Lodewijkskerk. 
 
 

 
 

2 lezingen over Thérèse van Lisieux 
 

In voorbereiding op de komst van relieken van Thérèse naar onze parochie (1-5 juni) 
worden nog 2 lezingen gehouden over deze heilige door pastoor Smith en kapelaan 
Huntjens. Beiden op woensdag 22 mei: Samen teksten lezen van Thérèse en  
29 mei: Hoe helpt Thérèse ons nú in ons geloofsleven?. In de Maria-zaal bij de 
Josephkerk, ingang via de Alexanderstraat,( de poort staat. open. 20.00 – 21.30 uur) 
 



Den Haag, woensdag 15 mei 2024. 
 

Pinksteren is voor heel wat mensen een moeilijk feest. Uit een interview van enkele 
jaren geleden bleek dat velen het antwoord schuldig blijven over de betekenis van 
dit feest. Daarbij ging het niet alleen om buiten-kerkelijken of ongelovige mensen. 
We vieren de gave van de heilige Geest. De Helper en Trooster die Jezus heeft 
beloofd. Het is populair gezegd het feest van de Geest. Daarmee weten we wat het 
is, de moeite lijkt te zitten in waar het dan over gaat. Wie is die heilige Geest ? 
 

Taalgebruik — In ons dagelijks taalgebruik gebruiken we – onbewust wellicht – 
nogal wat uitdrukkingen en gezegden die naar de Geest verwijzen. Zo zijn we 
geïnspireerd, enthousiast of begeesterd. Hebben we de geest of is juist de spirit 
eruit. Heeft iemand de tegenwoordigheid  van geest of helaas de geest gegeven. 
Werkzaamheden kunnen geestdodend zijn of met geestdrift worden gedaan. En zo 
meer. Geest leggen we dan vaak uit als onze psyche, zoals in de combinatie van 
lichaam en geest. Spannend wordt het daar waar we ‘geest’ met een hoofletter gaan 
schrijven en betrekken op God. Wat stellen we ons daarbij dan voor? 
 

Bijbel — De Bijbel gebruikt verschillende beelden en woorden voor de heilige 
Geest. Voorbeelden daarvan zijn wind, adem, het klapwieken van vleugels, Duif, 
vuur, kracht, vervoering en schittering, Trooster en Helper. In de Hebreeuwse Bijbel 
wordt voor ‘Geest’ het woord רוח (roe’ach) gebruikt, in de Griekse vertaling 
(Septuaginta) staat er πνευμα (pneuma) en in de Latijnse Vulgaatvertaling spiritus. 
Woorden die cirkelen rond het begrip ‘adem’ en zo een zekere vluchtigheid 
uitdrukken. 
 

Gaven van de Geest — De bijbel beperkt zich niet tot woorden en beelden maar 
vertelt ook op welke wijze de heilige Geest werkzaam is. We zingen dat prachtig in 
ons Veni creator Spiritus, ons Pinksterlied bij uitstek: “Gij schenkt uw gaven 
zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt.” Weet u ze nog alle zeven? Het gaat 
om wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en respect voor de Heer. Wat 
wij, als mensen, op eigen kracht niet kunnen, kunnen we met behulp van deze 
gaven. Ze stemmen ons af op God. Ze maken ons ontvankelijk voor wat God ons te 
zeggen heeft of waar Hij ons toe zou willen aanzetten. Zo gezegd zouden we dus in 
een perfecte wereld moeten leven. En dat is toch net niet zo … 
 

Verstokt — Als mensen hebben we een vrije wil, we kunnen keuzes maken. Ons 
hart kan daarbij verstokt zijn, ons verstand verduisterd. We kunnen zo bezet zijn 
met alles wat het leven van ons vraagt dat we afgesloten raken voor wat God van 
ons vraagt, wat Hij met ons leven voorheeft. 
 

Opengaan — Bij de voorbeden gebruiken we met Pinksteren nog wel eens dat 
prachtig lied van Sieds Prins en Tom Löwenthal: “Laat onze woorden stijgen, voor 
Uw gezicht als wierook. Zie in ons het verlangen, een mens te zijn van U. Kom, 
adem ons open.” Kijk daar gebeurt Pinksteren, daar waar we opengaan, 
ontvankelijk worden en God met de gaven van Zijn heilige Geest de dragende 
kracht wordt onder ons bestaan.  
Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker 



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 

 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 

 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur) 

En elke dag via email: 
hartebrugkerk@kpnmail.nl 
website: www.hartebrug.nl 

 
 

Pastoor: Jeroen Smith 
jhsmithpr@gmail.com  071-5130700 

 

Kapelaan: Daan Huntjens 
kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl 

 
 

Museum Greccio: Henk Miedema 
www.hartebrug.nl/museum-greccio  

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat. 
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 

 

Kerkbijdrage: 
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

                    t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 
 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons 
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus 

Parochie te Leiden.                                                                   
 

               QR-Code 12/5   € 24,--        Donatiezuil 12/5  € 53,-- 
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