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Zondag 14 april  2024 – 11.15 uur 
Derde zondag van Pasen (jaar B) 

  de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor.  

Voorganger: pater Thijs Moons ofmconv. 
 

 

 

voor de mis 

 

vaste gezangen 

 

bij het offertorium 

 

bij de communie 

 

na de zegen 

 

organist 
 

dirigent 
 

 

 

Suite I - Elias Bronnemüller 

 

uit de eerste mis. 

 

Offertoire - Alexandre Guilmant 

 

Elevation - Théodore Dubois 

 

Scherzo - Eugène Gigout 

 

Jan Verschuren 
 

Ronald Dijkstra 
 

 

 

 

 

Het secretariaat van de Hartebrugkerk is de gehele maand april telefonisch niet 

direct bereikbaar. Wel per e-mail en deze wordt één keer per dag gelezen en 

eventueel verder behandeld.                   Wim Barning is t/m 27 april a.s. afwezig. 
 

 

 

De jaarlijkse herdenking van de Jodenvervolging in Leiden en 

omstreken ‘Blijvend Gedenken’ vanavond om 19:30 uur in de St.Petruskerk, 

Leiden, Tijdens de herdenking zal Arnold Schalks een voordracht houden, getiteld: 

“Speuren naar lotgevallen en nabestaanden, het werk van de Werkgroep 

Stolpersteine Leiden”. 
 



misintenties 
 

     Jan van Loon Jan de Winter 

     Pater Jan van den Eijnden ofm Fia Preenen – van Leeuwen 

     Bart Klein Familie de  Romijn 

     Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

 Bernard Krabbendam     Ouders de Goede-Juffermans 

 Riet Jongmans-de Winter     Petrus Rieff 

     Hans en Toos Wijgers-Mandemaker Echtpaar  Cornelisse – de Romijn 
 

 
 

Zondag 

21 april 
 

  

11.15  uur Eucharistieviering en 1e Heilige Communie. 

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. 

Hartebrugkoor                                      Roepingenzondag, 

collecte voor priester-diaken opleiding Vronesteyn 
 

 

Zondag 

28 april 

  

 

11.15 Eucharistieviering 

Voor de laatste keer is Pater Joachim Oude Vrielink ofm.  

onze voorganger. 

Schola 
 

 

Zondag 

5 mei 

 

 

11.15 Eucharistieviering en kinderwoorddienst  

Voorganger:  Pastoor Ad van der Helm 

Hartebrugkoor 
 

 

 

Op Roepingenzondag 21 april a.s. wordt gevraagd om gebed en gecollecteerd voor 

Vronesteyn . Het thema van Roepingenzondag is: 
 

“Wat vraagt God van jou?” 
 

Deze vraag kan worden beantwoord als je hem in gebed voorlegt aan de Heer. Maar 

niet alleen in gebed, ook in de gemeenschap van de Kerk mag je samen met anderen 

zoeken naar het antwoord op deze vraag. Nooit alleen, altijd samen. 
 

 

Petrus&Paulus Pot op 20 april a.s. 
 

Op zaterdag 20 april bent u van harte welkom om mee te eten met de 

Petrus&Paulus Pot. Dit is een gezellige, gratis maaltijd voor iedereen die het fijn 

vindt om een keer samen met anderen te eten. We verwachten u om 18.00 uur in de 

pastorie van de Petruskerk, Lorentzkade 16 in Leiden.  Aanmelding graag uiterlijk 

17 april, dan weet de kok voor hoeveel gasten hij gaat koken. Aanmelding (en 

eventuele dieetwensen) kan via petruspauluspot@gmail.com of 06 5142 1079 
 



Den Haag,              woensdag 10 april 2024. 

 

Afgelopen weekend hebben we het octaaf van Pasen afgesloten maar daarmee nog 

niet de Paastijd. Tot het hoogfeest van Pinksteren, het feest van de Geest, krijgen we 

nog de tijd om na te genieten en de Verrijzenis te laten indalen. Want wees eens 

eerlijk: dat is toch een wonderlijk gebeuren dat zich niet eenvoudig laat begrijpen. 
 

Mysterie — Dat Pasen een mysterie is, ervaren ook de leerlingen in de dagen na de 

Verrijzenis. Ze zijn er vol van. Praten er met elkaar over hoe de twee leerlingen die 

naar  Emmaüs gingen, Jezus herkend hebben aan het breken van het brood. En 

tussen de regels door lezen we over de twijfel en de moeite om dit alles te begrijpen. 
 

Levende Heer — En precies dan komt Jezus hun onbegrip tegemoet en wenst ze 

vrede toe. Zou je dat nu ook kunnen lezen als: ‘Heb er vrede mee, breek je hoofd 

niet over wat zich niet louter met het verstand laat begrijpen?’ Als geen ander weet 

Hij wat er in ze omgaat. Hij toont hun zijn wonden en eet van het brood. Vaak gaat 

het zien toch aan het geloven vooraf. En terwijl Jezus eet, opent Hij hun hoofd en 

hun hart om te doorzien en te doorvoelen wie Hij is. Niet met de bedoeling een 

kleine exclusieve groep te bevoorrechten maar met het oog op hun zending. Ze 

kunnen daar maar niet blijven zitten in de ogenschijnlijke veilige beslotenheid van 

hun verblijfplaats. Er is een missie te volbrengen. Goed Nieuws te verkondigen. Te 

beginnen in Jeruzalem, nota bene. 
 

Ons hart openen – Zaterdag 6 april vond in Veenendaal, voor de derde keer, de 

conferentie Missionaire Parochie plaats met als thema ‘Volg Mij’. In een reactie op 

deze conferentie zegt onze bisschop:  “Je merkt dat mensen hier elkaar vinden. Het 

gaat over Christus en zijn evangelie en wat je als gedoopte mensen kunt betekenen. 

Ik vind,” vervolgt de bisschop even verder, “deze bijzondere landelijke bijeenkomst 

van de missionaire Kerk – over de missionaire inzet op basis van de zending van 

Christus –  een geweldig moment. Die ook helemaal in de paastijd past: de Heer is 

verrezen en nu moeten wij nog ons hart openen voor zijn blijde boodschap.” 
 

Vrede voor jou – Zoveel is duidelijk: ook wij hebben een missie te vervullen. Goed 

beschouwd zijn wij niet zo heel veel anders dan de leerlingen toen. Te midden van 

een veranderende wereld hebben wij – als kerk in de krimp – geen geweldig 

zelfbeeld. Onbedoeld neigen ook wij ertoe om ons terug te trekken in de veilige 

beslotenheid van onze kerkgebouwen en gemeenschappen. Misschien toch eens 

proberen: onze mond laten spreken waar het hart vol van is?  Eenvoudig is dat niet, 

geef ik direct toe. Maar is het niet prachtig om te vertellen over het bijzondere van 

die relatie met de levende Heer? Misschien alleen al omdat Hij ook, en juist in deze 

wereldtijd, een ieder van ons tegemoet treedt met: ‘Vrede met jou’. 
 

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker 

 



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 
 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 

Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 

Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 
 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 

in de maand april uitsluitend per email. 
 hartebrugkerk@kpnmail.nl 

website: www.hartebrug.nl 
 

 

Pastoor: Jeroen Smith 

jhsmithpr@gmail.com  071-5130700 
 

Kapelaan: Daan Huntjens 

kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl 
 

 

Museum Greccio: Henk Miedema 

www.hartebrug.nl/museum-greccio  

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 
 

Kerkbijdrage: 
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

                    t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 

823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie te Leiden.                                                                   

 

QR-Code 7/4   € 71,--        Donatiezuil 7/4  € 136,--  
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