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Zondag 12 mei 2024 – 11.15 uur 
Zevende zondag van Pasen (jaar B) 

de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor  

Voorganger: pater Thijs Moons ofmconv. 
 

 

voor de mis 

 

vaste gezangen 

 

bij het offertorium 

 

bij de communie 

 

 

na de zegen 

 

organist 
 

dirigent 

 

 

Passacaglia - Dietrich Buxtehude 

 

uit de eerste mis 

 

Magnificat - Alexandre Guilmant 

 

twee Maria Antifonen - Herman Strategier 

met Dorien van Rumt 

 

Fuga G-moll, BWV 578 - Johann Sebastian Bach 

 

Jan Verschuren 
 

Patrick de Jonge 
 

 

 

viering Laudato Si Week 2024 
  

met de film Microcosmos: Het leven in het Gras 

 in de Romanuszaal, Lange Mare 79 
 

Vrijdag 24 mei / 19.30 uur 
 

19.00 uur inloop met koffie 

Nagesprek met een drankje en een hapje 

Toegang gratis, graag aanmelden bij vj.twist@kpnplanet.nl 



misintenties 
 

     Pater Ton Peters ofm Jan de Winter 

     Jan van Loon Fia Preenen – van Leeuwen 

     Bart Klein Familie de Romijn 

     Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

 Hans en Toos Wijgers-Mandemaker     Ouders de Goede-Juffermans 

 Riet Jongmans-de Winter     Echtpaar Cornelisse – de Romijn 

 
 

 
 

Zaterdag  

18 mei 
 

 

14-16 uur is de gehele kerk ter bezichtiging open 

En er is uitleg mogelijk. 
 

Zondag 

19 mei 

Pinksteren 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens 

Hartebrugkoor 

Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal 
 

 

 

Zaterdag  

25 mei 

 

11 uur: Opening Bedevaartseizoen Martelaren van Gorcum. 

De Rik 5 (hoek kloosterweg) Brielle 

Voorganger Mgr .J. van den Hende 
 

 

Zondag 

26 mei 

 

 

Hoogfeest Heilige Drie-eenheid 
11.15 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm 

Schola 
 

 

Zaterdag 

1 juni  

 

 

14-16 uur Hartebrugkerk is open voor de  

Relieken van H.Thérèse  
Lees voor verdere vieringen en lezingen (15,22,29 en 30 mei)  

de achterkant van Rondom Petrus en Paulus 
 

 

 

Zondag 

2 juni 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: Pastoor Smith 

Hartebrugkoor 

Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal 

Voor de kinderen een lunch 
 

 

 

 

Leidse bedevaart naar Kevelaer i.s.m. De Bedevaart van het  Groene 

Hart van maandag 26 aug. t/m woensdag 28 aug. Met onze bisschop  

Mgr. J. van den Hende          Informatie en inschrijfformulier bij:  

Wim Barning ofs.  hartebrugkerk@kpnmail.nl 
     



Den Haag, woensdag 8 mei 2024. 

 

De komende zondag wordt ook wel wezen-zondag genoemd. Het is niet moeilijk je 

daar iets bij voor te stellen. Het is de eerste zondag nadat Jezus opgestegen is naar 

de Hemel. Pas een dag of tien later, met Pinksteren, vieren we de gave van de 

heilige Geest, de Trooster en Helper. Maar voor nu: geen Jezus en geen heilige 

Geest, zo lijkt het. Geen Troost en geen Hulp. Een mooie naam voor deze zondag 

maar klopt het eigenlijk wel? 
 

Wees – Eerst maar een definitie. Een wees is iemand zonder vader of moeder. Lange 

tijd betekende dat in ons land dat je afhankelijk was van de goede wil en 

vrijgevigheid van anderen. Op veel plaatsen in de wereld is dat nog steeds zo en 

leven weeskinderen en evenzo weduwen een kwetsbaar bestaan, al dan niet op 

straat. 
 

Belofte – Nog voor Zijn dood en Verrijzenis heeft Jezus in Zijn afscheidsrede tegen 

Zijn leerlingen gezegd: “Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.” 

Na Zijn Verrijzenis lijkt die belofte al in vervulling te gaan. Jezus verschijnt 

regelmatig aan Zijn leerlingen. Hij eet en drinkt met en spreekt met ze over het Rijk 

van God. Een laatste toerusting zo lijkt het om ze voor te bereiden op hun taak in de 

wereld. 
 

Hemelvaart – Na zo’n week of zes moet die tastbare aanwezigheid van Jezus voor 

de leerlingen bijna weer gewoon zijn gaan voelen. Maar dan is toch het 

onvermijdelijke afscheid komt. Jezus, wordt aan hun ogen onttrokken en stijgt op – 

vaart op – naar de Hemel. De leerlingen blijven maar wat naar de Hemel staren. 

Afscheid nemen, het los moeten laten kunnen een gevoel bewerken van 

verlatenheid en verweesd zijn. Lang wordt ze de tijd niet gegund en laat de Hemel 

van zich spreken. Twee engelen laten ze weten dat de Heer zal terugkeren, op 

dezelfde wijze als Hij naar de Hemel is gegaan. 
 

Met zonder Hem – Hoewel Jezus, zoals we dat zo kort en krachtig zeggen in onze 

geloofsbelijdenis: “opgestegen is ten Hemel” en “zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader” is daarmee niet gezegd dat Hij zich van de wereld heeft 

afgekeerd. De Hemel is geen afgesloten bastion. Voor de leerlingen van toen is het 

de beweging van een tastbare aanwezigheid naar een blijvende aanwezigheid. Een 

beweging van buiten naar binnen. Een zielsverbondenheid. En er is een opdracht te 

vervullen, een evangelie te verkondigen in woord en daad. 
 

Verweesd – Tja en hoe zit dat dan nu met ons ? Onze wereld, met alles wat er 

gaande is, lijkt zo nu en dan wel van God los. We zouden alle reden kunnen hebben 

om ons, en niet alleen deze zondag, verweesd te voelen. We kunnen omhoogkijken 

en naar de Hemel staren in de hoop dat vandaar de verandering komt. Of we 

kunnen handelen naar wat wij ten diepste zijn, geen wezen maar kinderen van God. 

Met evengoed de opdracht om dat in woord en daad waar te maken. 

Zielsverbonden en straks gesterkt met zijn Geest. 

 

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker 



Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 
 

Adressen: 
 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 

Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 

Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 
 

Contacten: 
 

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 

071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur) 

En elke dag via email: 

hartebrugkerk@kpnmail.nl 

website: www.hartebrug.nl 
 

 

Pastoor: Jeroen Smith 

jhsmithpr@gmail.com  071-5130700 
 

Kapelaan: Daan Huntjens 

kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl 
 

 

Museum Greccio: Henk Miedema 

www.hartebrug.nl/museum-greccio  

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   

NL12 INGB 0000 558718 

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 
 

Kerkbijdrage: 
 

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 

                    t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 
 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons 

RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus 

Parochie te Leiden.                                                                   

 

               QR-Code 5/5   € 46,--        Donatiezuil 5/5  € 75,-- 
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